
'FALL GELB'

komen, tegenover elkeen, zelfs mijn naaste familieleden, absoluut stilzwijgen
zal bewaren, ook later ten aanzien van alles wat ik gedaan heb."

Dat de opstellers van de eed (en zeker Herdtmann en van der Veen die
beiden aanzienlijk intelligenter waren dan Köhler) wisten dat diegenen
die die eed moesten afleggen, gebruikt zouden worden voor kwalijke zaken
die op het terrein vanlandverraad vielen, is duidelijk. Trouwens, een van de
aanwezigen zei letterlijk: 'Laten we dat nooit doen, dat riekt naar land-
verraad'2 - wat zich in de hoofden van de overigen afgespeeld heeft, weten
wij niet. In elk geval stelden nagenoeg allen zich voor de 'sportopleiding'
beschikbaar. Zij werden, sommigen meteen, anderen eerst na enkele weken,
door de Alnoehr onder schuilnaamnaar vier volledig geïsoleerde opleidings-
karnpen gezonden, ontvingen daar eerst een militaire basisopleiding en
werden toen speciaal getraind voor het type taak dat hun wachtte. Enkelen
trokken zich terug," de training was hard, de controle bijzonder strikt:
één deelnemer die het levensgevaarlijk bericht uit zijn kamp gesmokkeld
had dat bij de opleiding met Nederlandse karabijnen werd geoefend, werd
onmiddellijk gearresteerd en tot de rode mei vastgehouden.t

In totaal kwamen in de opleidingskampen uit de rijen van 'Sport en Spel'
een kleine tweehonderd Nederlanders terecht," Drong toen pas ten volle tot
Köhler door, wat te geschieden stond? Het is mogelijk. Toen hij een keer een
van de karnpen bezocht en daar leden van 'Sport en Spel' in Duits militair
uniform zag oefenen, schrok hij. Meteen zocht hij Herdtmann op en 'Herdt-
mann', aldus Köhler na de oorlog,

'vertelde mij toen, dat het eigenlijke doel Vall de oproep Vall de jongens ... was
om hen deel te doen nemen aan de inzet, dus om de Duitsers bij de inval in
Nederland behulpzaam te zijn. Herdtmann verklaarde toen dat hij wist dat de
Duitsers Nederland zouden binnenvallen. Ik vroeg hem of de leider, Mussert,
hiervan op de hoogte was en hij antwoordde dat alles in kannen en kruiken
was ... Ik voelde toen blijkbaar de ernst van de zaak niet aan ... Ik stond eigen-
lijk altijd onder een soort hypnose van Herdtmann."
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