
DE ILLUSIE VAN DE GENERAALS

Landoorlogreglement en de meest simpele wetten van menselijkheid met
voeten zou treden.

Dat beleid was gedoemd, goeddeels te mislukken. De door die hoge mili-
tairen voorbereide en uitgevoerde aggressie zou op zichzelf al, ook door de te
verwachten reacties van de overvallen volkeren en zeker op den duur, aan
elk Duits bestuur het karakter geven van een dwangregime. De door die
militairen voorbereide aantasting van de geestelijke vrijheid wees al in die
richting. Daarenboven was het hunnerzijds een illusie, te menen dat zij van
enig bezet gebied een enclave zouden kunnen maken waar men andere
potentaten van het Derde Rijk blijvend buiten de deur kon houden. Die
potentaten maakten zich integendeel allen op, de voetsporen van de Wehr-
mocht te drukken, elk hunner krachtens met Hitler gemaakte afspraken waar
deze zijn generaals zorgvuldig buiten hield. Die raakten begin december '39
verontrust toen tot hen doordrong dat Goebbels bezig was, een propaganda-
apparaat voor de te bezetten gebieden in het leven te roepen, en dat Himmler
een aanvang had gemaakt met de vorming van speciale detachementen van
de Sichetheits- en Ordnungspolizei: Heeresgruppe B vond dat 'illegale Bestre-
bungen' die in strijd waren met de 'reine Militärverwaltt.mg' die men in het
westen wilde inrichten.' Het Oberkol1lll/al/.do des Heeres uitte eind januari
'40 de dringende wens, dat het tot een 'nochnialig«, klare Bestätigung der Führer-
entscheidung' uber die Militärverwaltung' zou komen.ê Eind maart kwam
het daartoe (wij kennen de tekst niet), maar begin april was bij de ge-
neraals het wantrouwen met name jegens de machinaties van Himmler
en Heydrich zozeer gegroeid, dat de chefs van de staven van het achttiende
leger en van de twee daartoe behorende legerkorpsen overwogen, de bevel-
hebbers van de twee SS-Stalldarten die aan de veldtocht in Nederland zouden
deelnemen, schriftelijk mee te delen dat niet geduld zou worden dat ze in
die Standorten Duitse SS'ers Nederland zouden binnensmokkelen die, een-
maal daar aangekomen, een politiële taak ter hand zoudennemen. Immers:
'Eingreifstruppell der Gestapo (wie ;'1 Polen) sind fiir Holland offiziell nicht vor-
gesehen.'3

Welk een illusie! Alsof, gegeven de machtspositie die een Himmler in het
Derde Rijk bezat, ook maar één moment aan te nemen viel dat hij het ver-
richten van de 'skherlieitspolizeiiidie Aufgabw' in het gebied van de Heeres-
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(a.v., 2.°575-76).

355


