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De Nederlandse krijgsmacht

‘De strijd’, schreven wij in ons vorig deel, ‘die men in de meidagen van 40 te
voeren kreeg, is in de jaren '20 en 30 verloren.” Dat was de conclusie die wij
toen vastknoopten aan een overzicht van de verwaarlozing der Nederlandse
defensic in de periode na de eerste wereldoorlog. Wij wezen er toen op, dat het
aantal dienstplichtigen dat jaarlijks onder de wapenen geroepen werd (negen-
tienduizend-vijfhonderd man tot in de herfst van ’38, nadien twee-en-dertig-
duizend man) veel te klein was; dat eerste oefening en herhalingsoefeningen
(die in de jaren van bezuiniging soms bekort werden) weinig om het 1ijf
hadden; dat de uitrusting vooral van de landmacht sterk verouderd was;
dat met de modernisering der bewapening een begin gemaakt werd in een
periode waarin men bij de Europese en Amerikaanse wapenindustrie nog
slechts met grote moeite orders kon plaatsen; dat het beroepskader weinig
talrijk en ook weinig ervaren was (menigmaal werd voor leger-oefeningen
geen geld ter beschikking gesteld) ; dat aan de luchtverdediging tot diep in de
jaren '30 vrijwel alles ontbrak — kortom, ‘dat dat Nederlandse leger (spiegel
ten deze van het Nederlandse volk), slecht geocfend, slecht bewapend en
matig-geinspireerd als het was, bij elke aanval door een volwaardig tegen-
stander’, zo schreven wij, ‘spoedig, zcer spoedig zou bezwitken.’

En waarlijk, een volwaardig tegenstander was zij, die Wehrmacht van het
Derde Rijk! Duitsland had een rijke militaire traditie. Het officierskorps
stond er, anders dan in ons land, hoog in aanzien. De beperkingen van de
Vrede van Versailles bleken achteraf een voordecl te zijn: uit het geschoolde
beroepsleger van honderdduizend man (meer troepen mocht de republiek
van Weimar er niet op na houden) kwam, maar dan van meet af aan uitste-
kend getraind, een groot deel van het lagere kader voor Hitlers nieuwe
Wehrmacht voort en het feit dat men, na ’18, vijftien jaar lang niet tot wapen-
produktie van enige omvang kon overgaan, betckende dat men, toen men
zulks wel deed, aan de nieuwe divisies welke de ecn na de ander geformeerd
werden, een gloednieuwc cn modcrne uitrusting verstrekte. Ook aan de
luchtmacht en aan het tankwapen was alle aandacht besteed ; het was vooral
op de tactische samenwerking van die twee wapenen dat de Blitzkrieg be-
rustte waarvan, in september '39, Polen het eerste slachtoffer werd. De over-
winningen, daar en, in april ’40, in Noorwegen behaald, hadden het zelfver-
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