DE NEDERLANDSE KRIJGSMACHT

pedo’s waren in mei 40 nog niet gereed.? Een groot aantal moderne marine-
vliegtuigen was in bestelling, ten dele bij Nederlandse bedrijven, ten dele bij
de Duitse Dornier-fabricken. De Nederlandse waren in mei 40 nog nict klaar,
24 Dornier-vliegtuigen waren dat wel, de Duitse fabriek had zich contractueel
tot tijdige levering verplicht,? ons land zou voor een derde met goud betalen,
ja het had, om dc aflevering te bespoedigen, 120 ton rubber voor export naar
Duitsland vrijgegeven,® maar niets mocht baten: die aflevering (het zal niet
verbazen) werd door Hitler verboden.

Toen de strijd ontbrandde, tclden leger en marine dus samen ruim 170
toestellen. Ze waren goeddeels verouderd.

Duitsland zou tegen ons land 160 moderne bommenwerpcrs inzetten en
240 moderne jagers, die laatste mede ter begeleiding van meer dan 400 trans-
porttoestcllen.

Het was een éclatant verschil.

Men was aan Nederlandse kant met de opbouw van een moderne lucht-
macht te laat begonnen. Hierbij speelde cnerzijds perfectionisme een rol
waardoor zelfs de productie-mogelijkheden van de eigen industrie niet vol-
doende benut waren (met de opdrachten werd, aldus een van de directeuren
van Fokker, zo getraineerd ‘dat, als er een vliegtuig eindelijk besteld werd,
het alweer verouderd was’) - en anderzijds was er het schadelijk effect vande,
met het perfectionisme samenhangende, zuinigheid. Generaal Best kreeg
begin ’40 van de vertegenwoordiger van de Amerikaanse vliegtuigfabriek
Curtiss 36 ‘ultra-moderne jagers’ aangeboden; hij kon ze kopen, vertelde hij
aan de Enquétecommissie, mits hij ze nam zoals ze waren:

‘bewapend en wel, met munitie en radio-uitrusting, kant en klaar. Dus geen
veranderingen, zoals dat dikwijls bij onze bestellingen was. Toen ben ik naar
minister Dijxhoorn gestapt en heb gezegd: ‘Excellentie, dat moeten we doen,
u weet hoe het met onze luchtmacht is gesteld” . . . Het antwoord was: ‘Ja, ik
zal er over denken.” Toen is die vertegenwoordiger bij me gekomen en eiste
dat hij de volgende week vrijdag uiterlijk een beslissing moest hebben . .. Ik
zal het heel kort in telegramstijl vertellen. Ik ben nog cens terug geweest bij de
minister, maar hij had nog geen gelegenheid gehad, er met zijn ambtgenoot van
financién over te spreken. Ik wees er op, dat de toestellen wel duurder waren
dan men ze elders vroeger kon kopen, maar dat het op het ogenblik ging om
vliegtuigen die nergens meer te krijgen waren en niet om het geld - ‘kunt u daar
niet zelfstandig toe besluiten? ‘Neen’, zei de minister, ‘dat kan ik niet doen,

! ‘Marine . . . tweede wereldoorlog’, dl. I, hfdst. 7 (Mededelingen van de Marinestaf
1955, n0. 6, p. 50).  ® Nierstrasz: De voorgeschiedenis, V, p. 24. 3 Brief, 15 jan. 1040,
van H. M. Hirschfeld aan Ministerialdirektor dr. Walter (CDI, Ausw. Amt 1/OA, 18).
¢ Getuige P.J. C. Vos, Eng., dl. VIII ¢, p. 310.
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