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ringskansen waren gering. Het effect van dat alles zou des te ernstiger zijn
omdat de meidagen zouden aantonen, 'dat het', aldus Nierstrasz,

'in de eerste plaats neerkomt op de lagere commandanten, dat zijn de sergeants.
De sergeant is de man die een groepje mannen onder rechtstreekse controle
heeft ... Als de sergeant niet goed is, niet hard is en niet goed gekozen, geen
vent is die de mensen onder zijn invloed houdt, dan valt het geheel in elkaar
want dan deugen de cellen niet."

Dat zou maar al te vaak blijken.
Overeenkomstige gebreken toonde het reserve-kader.
Er waren ruim 10000 reserve-officieren van wie meer dan de helft bij de

infanterie ingedeeld was." Voor de opleiding als officier kwam men in aan-
merking als men in het bezit was van een einddiploma gymnasium, lyceum,
hbs of mts: gegeven het feit dat vooral de gymnasia, lycea en hbs' en in over-
wegende mate door jongens uit gegoede gezinnen bezocht werden, maakte
die bepaling ons leger tot een standenleger waarin te veel naar schooloplei-
ding, te weinig naar karakter werd gekeken. Werd men tot de officiersoplei-
ding toegelaten, dan duurde de scholing weer veel te kort, daadwerkelijke
commando's oefende men slechts zelden uit, de bevordering was gekoppeld
aan die van de beroepsofficieren en verliep dus al even traag." Werkelijk be-
kwame figuren kwamen bij dit systeem niet vooruit. Gevolg was, dat het
oorlogsleger, niet alleen wat het beroeps-, maar ook wat het reservekader
betrof, door te oude officieren aangevoerd werd, 'de toestand was zelfs zo,
dat vele reserve-officieren nog niet de rang hadden overeenkomstig hun
oorlogsfunctie en dus ook niet de daaraan verbonden bezoldiging'": alles
moest nu eenmaal zo goedkoop mogelijk in zijn werk gaan.

Voor de reserve-officieren gold wat wij van de officieren schreven. Ook
hier geschiedde de promotie mechanisch en vond de selectie eenzijdig intel-
lectualistisch plaats. 'Ik heb zelf nog eens gehad', vertelde Nierstrasz aan de
Enq uêtecommissie,

'een compagnie van Amsterdamse bootwerkers en dergelijke en wie waren de
aanvoerders? Jongens met mulo die nooit ergens anders waren geweest dan
Vall de lagere schoolnaar kantoor, die daar eenvoudig werk hadden gedaan en
nu kwamen deze mensen plotseling als aanvoerders van een stel bootwerkers.
Neen: dat is beslist fout. Van dat stel bootwerkers moet men de beste boot-
werker hebben. Dat is de man waar de troep naar luistert, die moet men gaan
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