‘VEEL TyD VERLUMMELD’

middag kwam echter het bevel dat alles weer dichtgegooid moest worden. De
Generale Staf was van oordeel dat de dijk door al dat graafwerk tezeer ver-
zwakte. Echt militair, hoor, eerst graven en dan weer dichtgooien, straks moeten
ze weer open, die gaten die wij gegraven hebben. *t Is echt niet prettig zo iets,
maar je kunt er niets tegen docn.”

De bosjes die vlak ten oosten van de dijk lagen, moesten, teneinde een
vrij schootsveld te krijgen, gekapt worden. ‘Bij de compagnie’, herinnerde
diezelfde sergeant zich later,

‘waren enige bijlen en kapmessen beschikbaar, veel te kort om elke soldaat te
kunnen laten werken. Als één man werkte, stonden er ongeveer vijf anderen te
wachten tot hij moe werd. Zo was het trouwens ook met de schoppen en hou-
welen gesteld. Van alles veel te weinig en aanvulling was blijkbaar niet moge-
lik ... De waterplaatsen moesten van afvalhout gemaakt worden. Spijkers
waren er niet, deze moesten uit oud timmerwerk worden getrokken en worden
rechtgeslagen. Timmeren moest met een steen of ander hard voorwerp ge-
beuren, want er was slechts zo nu en dan een hamer te krijgen.’

Bij het maken van gevechtsdekkingen in het onderhavige stellinggedeelte
werden in een later stadium, maar pas na de zware vorstperiode van de
winter '39-"40, aannemers ingeschakeld die met het nodige moderne mate-
rieel verschenen. Men vraagt zich af waarom dat niet van meet afaan geschied
is, temeer omdat, althans volgens verklaring van minister Albarda, het
departement van Waterstaat aan Defensie over alle aannemers de vrije be-
schikking gegeven had.3 Wij nemen aan dat veel tijd verloren ging met het
opstellen, wijzigen en nog eens wijzigen van de uit te voeren plannen, het
maken van begrotingen en het aanvragen en toestaan van de benodigde gel-
den. Een merkwaardig contrast blijft het: de visie en de energie waarmee in
de periode tussen de twee wereldoorlogen de Zuiderzeewerken aangepakt
werden — en het gebrek aan visie en het gebrek aan encrgic die bleken
uit de traagheid waarmee stellingen aangelegd werden die het land in een
betere staat van verdediging moesten brengen.

Geven wij in het nu volgende de bezetting van bepaalde stellingen en
linies aan, dan beschrijven wij (tenzij anders vermeld is) de situatie welke
bij het begin van het Duitse offensief bestond, anders gezegd: in de nacht
van 9 op 10 mei. Daarbij mag men het krijgsbeleid dat generaal Winkelman
wilde voeren, niet uit het oog verliezen. Hardnekkig moesten verdedigd
worden: de Afsluitdijk, de Grebbelinic, de in de Betuwe aansluitende linie
naar Ochten, vandaar westwaarts de stellingen langs Waal en Linge, en dan

! Brief, 24 sept. 1939, van L. H. E. de Ridder aan zijn echtgenote. % Brief, 24 febr.
1969, van L. H. E. de Ridder. 3 Getuige J. W. Albarda, Enq.,dL I ¢, p. 534.
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