DE GREBBELINIE

was het gencraal Winkelman die om dezelfde toestemming vroeg — ook hij
bereikte niets.t

Er moet over die zaak in de ministerraad of in onderlinge besprekingen
van ministers menig woord gewisseld zijn (zoals gebruikelijk vindt men er
in de notulen van de kabinetsvergaderingen geen spoor van terug), maar
kennelijk stonden diegenen bij wie de beslissing lag (in de eerste plaats de
minister van financién, de Geer), met grote beslistheid op het standpunt
dat de uitgave, bestaande uit de schadevergoedingen die het rijk zou moeten
betalen, niet verantwoord was. Wat was de opinie van de minister van
defensie, Dijxhoorn: Hoe hoog nam hij de zaak op: Wij weten het niet.
Het lijkt ons niet uitgesloten dat hij meende dat men, als de Duitsers aan-
vielen, nog wel enkele dagen tijd zou hebben om althans de meest nood-
zakelijke opruimingen uit te voeren. De gehele trage gang van zaken had
overigens, volkomen begrijpelijk, de diepe ergernis van generaal van Voorst
tot Voorst opgewekt. Toen het er op 8 mei naar uitzag dat de Duitsers elke
dag konden aanvallen, hakte hij de knoop door: op eigen gezag verleende
hij zijn ondercommandanten machtiging, alle opruimingen te verrichten
die zij noodzakelijk achtten; per telexbericht rapporteerde hij zijn besluit
aan de opperbevelheber, tien minuten later kwam, eveneens over de telex,
diens goedkeuring binnen.2 Onmiddellijk begon men, ook voor de Grebbe-
berg, met het omhakken van bomen — dat werk werd nog op 10 mei voort-
gezet. Tijd ontbrak om de omgehakte bomen weg te slepen, en op 11 mei
bleek, wat men verricht had, helaas ‘een groot voordeel’ voor de aan-
vallende Duitsers te zijn, ‘want liggende bomen zijn betere dekking dan
staande bomen’ ~ aldus de commandant van de gde divisie, de divisie die
op en bij de Grebbeberg de volle kracht van de Duitse aanval te doorstaan
kreeg; een aanval die door inundaties noch door opruimingen gehinderd
werd en waarvan het snelle succes, mede door die omstandigheid veroor-
zaakt, een bepalend effect zou hebben op het verloop van de gehele strijd.
Want het komt er in een aanvalsoorlog (Clausewitz had dat al geleerd) niet
op aan, sterk te zijn op alle punten; het komt er op aan, sterk te zijn op dat
ene punt waar men de beslissing forceren wil. Ten noorden van de grote
rivieren lag dat punt voor de Duitsers bij de Grebbeberg waar zij tevoren
zo goed om zich heen gekeken hadden.

Tot zover de Grebbelinie.

Van die linie vormde de z.g. Betuwestelling (de linie Ochten-de Spees),
aangelegd waar de Betuwe tussen Rijn en Waal het smalst was, de zuid-

t A.v.(de brief van van Voorst tot Voorst) ? Brief, 18 maart 1949, van J. J. G. van
Voorst tot Voorst aan de Sectic krijgsgeschiedenis (a.v.).
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