
HULPPLANNEN VAN DE GEALLIEERDEN

verdedigd zou worden.! Artillerie was er overigens nauwelijks; voor Ie
stelling Den Helder gold hetzelfde."

Onze rondgang is ten einde.
Hebben de cijfers omtrent al die bataljons bij de lezer misschien toch de

indruk gewekt dat het er met de Nederlandse verdediging niet zo slecht
voorstond: Die indruk zou onjuist zijn. Men herinnere zich wat wij in dit
hoofdstuk eerder berichtten omtrent de zwakke uitrusting der troepen en
hun gerin~e gevechtsvaardigheid, omtrent het ernstig tekort aan artillerie,
tanks en lllunitie en het niet minder ernstig tekort aan vliegtuigen. Neen
- Hauptmann Kriebel had het in maart terecht geconcludeerd: tegen een
zware aanval van een goed-uitgerust tegenstander zou de Nederlandse
krijgsmacht niet opgewassen zijn.

Ook de Engelsen hadden in ons vermogen om stand te houden, geen
vertrouwen. Het enige wat zij gingen voorbereiden was (na overleg) het
convooieren van het goudtransport van de Nederlandse Bank en (zonder
overleg) het sturen van vernielingsploegen naar Vlissingen, Hoek van Holland
en IJmuiden: die moesten in de gebieden van de Nieuwe Waterweg en het
Noordzeekanaal zorg dragen voor het in brand steken van de daar aanwezige
raffinaderijen en aardolietanks. Men ging er dus in Londen van uit dat het
wel niet lang zou duren voor de Duitsers in het westen des lands doorge-
drongen waren; men ging er óók van uit dat nagelaten zou worden, tijdig
de aardolie-installaties en -voorraden te vernietigen.
De Fransen zagen, zoals wij al deden uitkomen, de zaak iets anders.

Generaal Gamelin meende dat men Nederland niet in de steek mocht laten
en dat hulpverlening ook mogelijk was; vastgesteld was dat, bij een Duits
offensief, het Franse zevende leger, in hoofdzaak met twee infanteriedivisies
en één lichte tankdivisie", dwars door de Belgische opstellingen heen (een
hachelijke zaak!) zou doordringen tot in Zeeland en in Noord-Brabant,
dat laatste evenwel niet verder oostelijk dan ter hoogte van Breda. Het was
een manoeuvre die de Duitsers in de kaart speelde. Hoe verder dat zevende
leger zich immers van zijn basis in Noord-Frankrijk verwijderde, des te
minder zou het kunnen reageren op de tanks toot tot de monding van de
SOlrune waarmee Hitler in het westen de beslissing hoopte te forceren.
Wij warcn in mei '40 zwak; hulp van betekenis konden de bondgenoten

niet bieden.

1 (Sectie krijgsgeschiedenis) C. D. Kamerling: De strijd ill Zeeland, mei 1940 (1954),
P: 25-26, 46-47. 2 Nierstrasz: De voorgeschiedenis, VI, p. 3I. 3 De bedoeling was,
dat dat leger met zes infanteriedivisies, waaronder drie gemotoriseerde, versterkt
zou worden (M. Lerecouvreux: L'année Giraud en Hollande. 1939-1940 (1951), p. 18).
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