VERPLAATSING VAN DE DEPARTEMENTEN

Dijxhoorn aan de chef van de militair-pharmaceutische dienst verstrekte:
‘cen oorlogsvoorraad pharmaceutische goederen aan te leggen voor drie-
honderdduizend man gedurende drie maanden.”? Van Dijks denkbeelden
waren springlevend gebleven.

Hoe werd nu verder het verloop van de strijd gezien :

Men hield rekening met de mogelijkheid dat de Duitsers bij de inzet van
hun offensief Den Haag, het regeringscentrum, zwaar zouden bombarderen:
zij hadden met Warschau hetzelfde gedaan. Wij wezen er al op dat, naar
verhouding, juist om Den Haag de meeste stukken modern luchtafweer-
geschut opgesteld waren. Maar zouden, na zulk een bombardement, mis-
schien na een recks bombardementen, de ministers en de militaire bevel-
hebbers hun arbeid kunnen voortzetten 2 Dat leek onzeker. Aanknopend bij
voorbereidingen die al v66r het uitbreken van de tweede wereldoorlog
getroffen waren, werd dus een spreiding nagestrcefd van hetgeen men het
zenuweentrum der landsverdediging zou kunnen noemen. Het departement
van buitenlandse zaken zou uit het zeer kwetsbaar geachte onmiddellijke
centrum van Den Haag overgeplaatst worden naar het nieuwe, nog leeg-
staande kantoorgebouw van de Hollandse Beton Maatschappij aan de
Haagse Groothertoginnelaan: dat gebouw had een betonnen skelet. Minister
van Kleffens had zijn eigen verhuizing naar de onmiddellijke nabijheid van
dit HBM-pand al voorbereid.2 Hjj kon, meende men, Den Haag niet verlaten,
aangezien, werd Nederland in de oorlog betrokken, het contact met de
buitenlandse vertegenwoordigers van bijzonderc betekenis zou zijn. De
overige ministers zouden zich evenwel, elk met een kleinc staf van hoofd-
ambtenaren en lager personeel, verplaatsen naar oude forten in de buurt
van Amsterdam; daar waren al telefonische verbindingen aangelegd. Per
departement waren door het Algemeen Hoofdkwartier de nodige instructies
opgesteld die zich, met enkele andere stukken (waaronder de z.g. ‘Aanwij-
zingen’ uit 1937), in een verzegelde enveloppe bevonden die eerst bij het
uitbreken van de oorlog door de minister persoonlijk geopend mochtworden
Dat was alles een denkbeeld geweest van minister Dijxhoorn (‘Tk achtte het’,
zei hij na de oorlog, ‘helemaal niet uitgesloten dat, mocht de oorlog komen,
DenHaag, metnamehet Plein en omgeving platgebombardeerd zou worden’),
maar de verplaatsing naar al die oude forten was, dat erkende hij, ‘nog niet
in alle details uitgewerkt.’

Minister van den Tempel (sociale zaken) had die verzegelde enveloppe
wijselijk tevoren geopend. Het fort waarheen hij zou moeten gaan, achtte

! Van Ham: “Verzorging’, dl. I, p. 134. ° Getuige E. N. van Kleffens, Enq., dl.
IIc, p.294. ® Getuige A. Q. H. Dijxhoorn, 2.v., p. §6.
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