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DE BOZE DROOM

hij 'een volkomen ontoegankelijke plaats ... Om u eerlijk de waarheid te
zeggen, vond ik het', zo biechtte hij op jegens de Enquêtecommissie, 'een
dwaze onderneming.'! Maar van den Tempel was, voorzover ons bekend,
de enige minister die tevoren in bijzonderheden kennis nam van de opzet
die zijn ambtgenoot Dijxhoorn had laten uitwerken- aan de gehele minister-
raad was die opzet slechts in globale lijnen bekend. Er was tijdens het vierde
kabinet-Colijn (1937-39) al over die mogelijke dislocatie gesproken en toen
was vastgesteld dat de ministers, naar die uitwijkoorden vertrekkend, hun
echtgenote en kinderen niet zouden meenemen." De zaak kwam in de
neutraliteitsperiode ook in het kabinet-de Geer ter sprake, 'heel toevallig',
aldus Dijxhoorn, 'niet eens omdat het urgent scheen ... Toen heb ik gezegd
dat, naar mijn oordeel, de ministers zich zonder gezin en zonder echtgenote
zouden moeten verplaatsen. Daar is verder geen aandacht aan besteed."
Welke staatsrechtelijke eonsequenties zou die verplaatsing hebben?
Het landsbestuur berustte op het samenspel van vier krachten: de koningin,

het kabinet, de Raad van State en de Staten-Generaal. Wilde men de nor-
male verhoudingen handhaven, dan moest bereikt worden dat, ook als
'Den Haag, met name het Plein en omgeving' (waar het Binnenhof ligt)
'platgebombardeerd zou worden', het contact tussen die vier krachten niet
verbroken zou worden.
Wat was koningin Wilhelmina voornemens te doen?
Aan strijdlust en fierheid ontbrak het haar niet. Geenmoment wenste zij,

de Oranjevorstin, te bukken voor een Hitler van wie zij voor haar volk niets
dan onheil duchtte en in wie zij niets anders zien kon dan een politieke
parvenu, een desperado, een belager van Christendom en humaniteit.
Jarenlang, eigenlijk al sinds vóór de eerste wereldoorlog, van diepe bezorgd-
heid over de zwakte van het Nedcrlandse defensie-apparaat vervuld, koester-
de zij ten aanzien van de duur van onze weerstand geenhoge verwachtingen.
Wat prins Bernhard, in '39 haar adjudant in buitengewone dienst geworden,
haar kon rapporteren over de tekortkomingen die hem bij zijn inspecties
in denlande getroffen hadden, wakkerde haar bezorgdheid slechts aan." De
illusies van een de Geer deelde zij niet. Zij nam aan dat vroeg oflaat de Duitse
invasie komen zou en dat de Duitsers daarbij grote aantallen parachutisten
zouden inzetten. 5Wat was dan haar taak als koningin 1

In haar gemoedsleven leefde de sterke drang, persoonlijk deel te nemen
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