
KONINGIN EN PRINSELIJK GEZIN

aan de militaire strijd: het was haar vaak onverdraaglijk dat de leden van de
koninklijke marine en van de koninklijke landmacht hun leven zouden
inzetten, terwijl zij, hun koningin, niet hetzelfde zou doen, ja ze kon soms
zeggen, dat ze niet van zins was, de nederlaag van haar troepen te overleven.
Verstand en geweten hielden haar voor, dat met zulk een persoonlijk offer
harerzijds geen enkel nationaal belang gediend zou zijn. De ongerustheid
liet haar niet los. Begin '40, vermoedelijk omstreeks de tijd van het januari-
alarm, werd minister van Kleffens op een zondagavond laat opgebeld ofhij
nog ten paleize kon komen. Hij ging er heen. In een kille kamer (de koningin
hield niet van warme vertrekken) werd hij door de vorstin ontvangen die
achter een ouderwets bureau zat met het oude horloge van haar vader voor
zich. Wat moest zij doen, vroeg zij, als de Duitsers plotseling zouden aan-
vallen. 'Ik zei', vertelde mr. van Kleffens ons later,

'dat we niet teveel moesten voorbereiden want het gaat toch anders dan we
denken. We moeten kW111enimproviseren. Ik zei: als het bijvoorbeeld opeens
vanavond zo ver zou zijn, zou ik Uwe Majesteit aanraden, over het ijs naar
Flakkee te gaan. 'Dan trek ik mijn witte bontmantel aan', zei de koningin.
Dat was zo'n echt vrouwelijke uitlating van haar.'!

Vrouwelijk misschien - maar toch ook practisch: in de witte bontmantel
zou zij niet afsteken tegen de sneeuw.
Met de mogelijkheid dat zij Nederland zou moeten verlaten, ging de

koningin rekening houden. Haar vertrouwde medewerker in particuliere
aangelegenheden, F. van 'r Sant, oud-hoofdcommissaris van politie in
Den Haag (wij komen in eenlater deel op zijn relatie met de koningin terug),
ging begin '40 na, van welke plaatsen in het westen des lands de koningin
eventueel per vliegtuig zou kunnen vertrekken of welke route haar auto
zou kunnen nemen." De koningin verwachtte intussen niet dat zij al spoedig
na het uitbreken van de strijd het land zou hebben te verlaten. Het plan, dat
de meeste ministers in forten bij Amsterdam hun intrek zouden nemen, was
haar bekend - de opzet was, dat zij in een van die forten enkele woon- en
werkvertrekken zou krijgen. In aprilmaakte zij met de vice-president van
de Raad van State, jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland, de afspraak, dat deze
haar dan als haar persoonlijke adviseur naar dat fort zou vergezellen.ê

Ten aanzien van haar dochter, prinses Juliana, en haar twee kleinkinderen,
de prinsesjes Beatrix en Irene, had de koningin een ander besluit genomen:
het leek haar geboden dat zij drieën, die de toekomst van de Oranjedynastie
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