
DE 'BOZE DROOM'

belichaamden, zodra het oorlogsgeweld zou losbarsten, Nederland zouden
verlaten. Het plan was dat zij dan hun intrek zouden nemen in de buurt van
Parijs bij prins Bernhards oom en tante, de graaf en gravin de Kotzebue.
Per auto zouden zij via de Belgische westkust naar de Fransehoofdstad rijden.
Voor een vlot passeren van België werd contact gezocht met de gouverneur
van de Belgische provincie West-Vlaanderen. Omtrent dat alIes werd de
minister van buitenlandse zaken, mr. van K1effens, ingelicht- - als enige
minister. Hoe minder mensen van de zaak afwisten, des te veiliger zou dat
zijn. Minister Dijxhoom werd er buiten gehouden ('Hare Majesteit', legde
hij aan de Enquêtecommissie uit, 'wenst over zaken, haar huis betreffende,
nooit ingrijpen van het kabinet"), ook minister-president de Geer wist
van niets." Vastgesteld werd tevens, hoe de prinses en haar twee dochtertjes
naar België zouden gaan. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat zij met
de enige Nederlandse motortorpedoboot, de 'TM 51', die in de Nieuwe Maas
lag, naar Breskens zouden varen" (een plan waar de chef van de marinestaf,
vice-admiraal Furstner, geheel onkundig van was"), later werd gemeend dat
men beter per auto via de Moerdijkbruggen kon gaan." Aan de gepensioneer-
de schout-bij-nacht C. baron de Vos van Steenwijk was 'in januari of
februari' door de koningin in diep geheim. verzocht, of hij bij een Duitse
invasie prinses Juliana en de beide prinsesjes wilde vergezellen? - prins
Bernhard zou bij de koningin en de koningin zou, gelijk gezegd, althans
aanvankelijk in Nederland blijven. Contact tussen koningin en kabinet zou
dus mogelijk zijn. Wij voegen hieraan toe dat de prins de bezorgdheid die de
besluiten van zijn schoonmoeder bepaald had, geenszins deelde: hij 'weigerde
te geloven dat er oorlog zou komen'; familierelaties hadden hem in novem-
ber '39 gewaarschuwd dat een Duitse invasie op handen was en omdat,
zei hij zijn biograaf, die 'waarschuwingen eenmaal loos alarm waren ge-
bleken, was ik later dubbel sceptisch."
Terwijlnu, zoals wij zagen, de koningin uitsluitend met de vice-president

van de Raad van State een afspraak gemaakt had, werd door het kabinet de
wenselijkheid gevoeld, onder alle omstandigheden het contact met de
gehele Raad te bestendigen. Op 7 mei kregen alle leden opdracht, zich
gereed te houden om, zo tekende Aalberse, lid van de Raad van State, in
zijn dagboek aan, 'wanneer de zetel der regering buiten Den Haag zou
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