
GS III

Delprat af dat deze, zodra Nederland door Duitsland overvallen zou worden,
als gemachtigde namens de gehele directie zou optreden.'
In dat verband zij vermeld, dat minister Steenberghe 'geruime tijd vóór

mei 1940' een regeling getroffen had om, in geval van oorlog, de schepen
die buitengaats waren, te instrueren, geen route te kiezen waardoor zij in
handen van de vijand zouden kunnen vallen: die schepen moesten zich dan
naar Geallieerde of neutrale havens begeven." Dezelfde minister had er bij
de grote rederijen (van welke wij enkele al noemden) herhaaldelijk op
aangedrongen, er voor te zorgen dat zich steeds minstens één directeur
buiten Europa zou bevinden - een advies dat door sommige rederijen wèl,
door andere niet gevolgd werd."
Ten aanzien van de geheime dienst werd niets voorbereid.
In mei '39 had de Utrechtse commissaris der koningin, Bosch van Rosen-

thal, een toevallige ontmoeting gehad met de Amerikaanse militaire attaché
in Lissabon. Deze was er zeker van geweest dat een wereldoorlog op handen
was en had, aldus Bosch van Rosenthal,

'mij uitdrukkelijk verzocht, mij onmiddellijk in verbinding te stellen met de
geheime militaire dienst om deze te waarschuwen om thans, nu er nog geen
oorlog was, alle contacten klaar te maken opdat, wanneer de regering naar
elders zou moeten vluchten, een gehele organisatie klaar was voor het contact
van de regering met bezet Nederland. Hij vertelde dat dit tussen 1914 en 1918
de grote moeilijkheid in België was geweest omdat toen het contact tijdens de
bezetting moest worden opgebouwd.'

Bosch van Rosenthal vervolgde:

'Van dit alles heb ik mededeling gedaan aan de koningin in algemene trekken
en meer nauwkeurig aan generaal Reynders, en over het laatste punt heb ik een
uitvoerig onderhoud gehad met GS III in de persoon van generaal van Oor-
schot' -'

van Oorschot wist zich na de oorlog van dit gesprek niets te herinneren.
'Ik (heb)', verklaarde hij, 'waarschijnlijk gedacht dat het zo'n hopeloos geval
was, dat ik het maar terzijde heb geschoven." In elk geval deed hij er niets
aan. 'Daar denken Nederlandse militairen niet aan', was in '48 het wel zeer
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