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onbekend: dat kon alleen de strijd aantonen. Er was, met name na hun
goeddeels mislukte landingsoperaties in Noorwegen, wel reden tot twijfel
aan hun kunnen, maar die twijfel ging niet erg diep. Dat de Nederlandse
regering in de lente van I940 waarin de spanning van week tot week steeg,
aannam dat de Fransen en Britten op zijn minst geruime tijd aan een Duits
offensief het hoofd zouden kunnen bieden, was een veronderstelling die,
zeker, spoedig genoeg door de feiten weerlegd zou worden, maar die wij in
de maanden waarin zij gehuldigd werd, niet als onredelijk willen qualificeren.

Die veronderstelling was het welke bij de autoriteiten die met de mogelijk-
heid van een Duitse aanval op ons land ernstig rekening hielden (lang niet
alle!), het beleid bepaalde: zij zagen Nederland als bondgenoot in een,
straks wellicht ook door de Verenigde Staten actief gesteunde coalitie - een
coalitie, welke moest trachten te verhinderen dat de Duitsers de Noordzee,
het Kallaai en de Atlantische Oceaan bereikten; in die, in wezen defensieve
strijd moest dan het Nederlandse leger pogen, de Vesting Holland en de
provincie Zeeland te behouden. Dat dat leger zulks niet lang uit eigen kracht
zou kunnen doen, was evident. Spoedige hulp der bondgenoten werd
essentieel geacht. Dat de Engelsen, nog maar nauwelijks gemobiliseerd, niet
bij machte waren, die hulp te bieden en dat generaal Gamelin bijstand bij
de verdediging Vall de Vesting Holland afgewezen had, daarvan had zich,
menen wij, de legerleiding duidelijker bewust kunnen zijn dan in feite het
geval was. Die legerleiding dacht te optimistisch. Misschien vergden de lopen-
de zaken teveel aandacht, misschien ontbrak de tijd, misschien waren de staven
te zwak bezet - men krijgt in elk geval de indruk dat allerlei vragen die men
had leunnen stellen, Of niet gesteld zijn Of dat men, voorzover ze wèl gesteld
werden, de antwoorden onvoldoende met elkaar in verband bracht. Voor
een intensieve strijd van enkele weken ontbrak reeds de munitie; afgezien
van andere factoren zou dat feit alleen al beslissend zijn.

N u was de verantwoordelijkheid welke op generaal Winkelman en zijn
naaste medewerkers rustte, geringer dan die van het kabinet. Opdracht,
gezag en verantwoordelijkheid van de opperbevelhebber droegen een af-
geleid karakter: hij was de ondergeschikte der regering en zulks betekende
in de heersende constitutionele verhoudingen, dat het kabinet de staatkundige
verantwoordelijkheid droeg voor generaal Winkelmans gehele beleid. Aan-
gezien men mocht aannemen, ja in zekere zin moest vergen, dat de opper-
bevelhebber zijn volle aandacht op de toch al zo zware en hachelijke taak
die hem toevertrouwd was, concentreerde, had het, dunkt ons, bij uitstek
op de weg van het kabinet gelegen, verder te zien. Zulks gold met name
voor de minister van defensie, Dijxhoorn - de enige beroepsmilitair in
's lands hoogste bestuurscollege, maar hij, oud-leerling van de Franse
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