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naar wij aannemen: ook van de herinneringen) van die gemiddelde Neder-
lander. Wat hij in de neutraliteitsperiode deed of naliet, hebben wij nauwe-
lijks vermeld. Had hij werk, dan zette hij het voort; was hij werkloos, dan
sjokte hij (hoeveel jaren al e) naar het stempellokaal; hij mopperde over de
duurte; van midden december '39 afkreeg hij te lijden onder de vorst, die
van eind december af een barre winter deed ontstaan (het werd de koudste
januari-maand sinds 1838) - een winter, welke tot eind februari aanhield
en medio maart nog een uitloper kreeg"; hij ging in zijn dagelijks bestaan
op - ja, de oorlog wekte in hem misschien wel een vage bezorgdheid,
maar de landen waar die oorlog woedde of gewoed had, lagen ver weg:
Polen, Finland, Denemarken, Noorwegen. Zeker bij vele ouderen was de
neiging sterk, het in de eerste wereldoorlog ontstane beeld als het ware
automatisch te continueren: zou het in West-Europa tot gevechtshande-
lingen komen, dan zou vermoedelijk wel hetzelfde gebeuren als in '14;
dan zou Duitsland door België marcheren en Nederland zou buiten schot
blijven. Oorlog in ons land? Daar kon men zich niets bij voorstellen. Daar
had men wel eens over gelezen in geschiedenisboekjes maar de fantasie
ging niet zover dat men zich in dat perspectief waarlijk verdiepen wilde.
Daar wekte het ook teveel angst voor.
Als dan zo het gedachtenpatroon van die abstractie, de doorsnee-Neder-

lander, weergegeven kan worden, dan menen wij dat wij er in dit deel
terecht niet bij stil stonden: historisch was het namelijk volstrekt irrelevant.
Omgekeerd moet van de aspecten van het gebeuren die wij wèl als relevant
beschouwden en dus met uitvoerigheid behandelden, opgemerkt worden
dat zij de doorsnee-Nederlander Of geheel onbekend waren Of maar nauwe-
lijks tot zijn bewustzijn doordrongen. De pers schreef con sordino; zo sprak
ook de radio; geen van de Kamerleden achtte het wijs, de alarmklok te
luiden en in alle drie de radiotoespraken die de minister-president tijdens
de neutraliteitsperiode hield, overheerste het element der vaderlijke gerust-
stelling. Voorzover de ministers van werkelijke bezorgdheid vervuld waren
(het gold voor Dijxhoorn, het gold voor Gerbrandy, het gold voor van
Kle.ffens),meenden zij dat de wenselijkheid, Duitsland niet te provoceren,
het hun onmogelijk maakte, in het publiek van die bezorgdheid te getuigen
op een wijze die geen misverstand toeliet.
Voltrekt zich in normale tijden een deel van het regeringsbeleid al zo

dat de doorsnee-Nederlander er geen weet van heeft, in tijden van oorlog
of dreigend oorlogsgevaar moet elke regering met de inlichtingen die zij
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