EEN HERINNERING

Het was dat jaar een vroege Pascn geweest: 24 en 25 maart. Pinksteren zou
vallen op 12 en 13 mei. Op Hemelvaartsdag was het stralend lenteweer.
‘Schoon en stralend is, gelijk toen, het voorjaar’, zou Bloem vijf jaar later
dichten. Ik was die dag (het wekelijks nummer van De Groene Amister-
danmer was klaar) samen met mijn vrouw uit Amsterdam, waar wij woon-
den, naar het poldergebied gefictst even ten zuiden van de stille weg tussen
Amstelveen en Ouderkerk. Uitkijkend over bloeiende weilanden, lagen
wij daar een poos aan de rand van een brede sloot. Mijn vrouw was in ver-
wachting; over luttelc maanden zou, naar wij hoopten, ons eerste kind
geboren worden. Ik boog mij over het spiegelend water, turend naar kleine
vissen en watertorretjes, en bescfte, besefte helder en tegelijk weemoedig,
’s mensen onmacht en de vergankelijkheid van zijn bestaan, de broosheid
vooral van de rust die ons geschonken was. Hoe Jang nog 2
Het was 2 mei.

437



