
HET VATICAAN WAARSCHUWT

op die autowegen te landen, als een nuttige aanvulling I Het is mogelijk.
Geen van de bewaardgebleven Duitse stukken vermeldt bijzonderheden.
Daags na de discussie over Fall Festung, op vrijdag 3 mei, stelde Hitler in

verband met de weersvooruitzichten Fall Gelb tot maandag de 6de uit, op
zaterdag 4 mei besloot hij tot weer een dag uitstel: tot dinsdag de 7de.1
Op vrijdag 3 mei vernam kolonel aster, dat het binnenkort tot een

invasie van Nederland en België zou komen. Onmiddellijk zocht hij contact
met de Nederlandse militaire attaché, majoor Sas. Samen overlegden zij,
wat hun te doen stond. 'Oster', aldus Sas, 'zei tegen mij: 'Je hebt zoveel
moeilijkheden gehad in Nederland, ze geloven het toch niet. Laten we het
eerst nog maar even aanhouden om te zien wat er verder gebeuren gaat.'
Dat was vrijdagsmiddags." Den Haag werd dus niet gewaarschuwd en daar
mogen wij uit afleiden dat de toen geldende datum voor Fall Gelb (6 mei)
aan aster en dus aan Sas op 3 mei niet bekend was. Een dag later evenwel,
zaterdag 4 mei, kwam in Den Haag een waarschuwing langs geheel andere
weg binnen. .

aster was niet de enige Abwehr-ofiicier die van binnen uit het Derde Rijk
bestreed; een tweede, Paul Thümmel, de informant van de Tsjechische
geheime dienst, kwamen wij al tegen. Er waren er meer. Enkelen hunner
waren verbonden aan de Alnoehrstelle München, onder hen een reserve-
officier, in het burgerleven advocaat, Joseph Müller. Müller trad al sinds '39
als verbindingsman op tussen, enerzijds, kolonelaster en vermoedelijk ook
admiraal Canaris, hoofd van de Abwehr, anderzijds het Vaticaan. Een van
zijn relaties was daar de Jezuïetenpater Robert Leiber, een vertrouwd mede-
werker van Paus Pius XII. Het was langs deze weg dat het Vaticaan ge-
informeerd werd over het op handen zijnde Duitse offensief in West-
Europa. De Paus besloot, Nederland en België te waarschuwen. Die waar-
schuwing werd op 3 mei vervat in een codetelegram, gericht aan de pause-
lijke nuntius in Brussel en aan de internuntius in Den Haag (mgr. P. Giobbe)
- telegram dat beiden persoonlijk moesten ontcijferen en, na ontcijfering,
vernietigen. Zo geschiedde het dat minister van Kleffens op zaterdag 4 mei
van mgr. Giobbe de waarschuwing ontving dat, 'behoudens onvoorziene
omstandigheden of tussentijdse interventie', het Duitse offensief in het
westen 'zeer nabij' was ('prossima') en zich ook tot 'Nederland en België en
misschien Zwitserland' zou uitstrekken,"

1 Jacobsen: Fall Ge/b, p. 141. 2 Getuige G.J. Sas, Enq., dl. Ic, p. 2II. 3 Actes et
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