
CODEWOORD 'DANZIG'

Men ziet: weer werd geen datum genoemd. Dat gegeven was aan Müller
dus evenmin bekend geworden als aan Oster.'

Nog voor die waarschuwing binnengekomen was, had minister van
Klefl:èns een belangrijke maatregel genomen. Hem leek het nagenoeg zeker
dat Nederland spoedig overvallen zou worden. Denkbaar was het, dat de
regering niet bij machte zou zijn, het land te verlaten. Wat zou dan de
positie worden van Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen? Bestond
met name niet het gevaar dat Japan, dat toch al zulk een opvallende belang-
stelling voor Nederlands-Indië aan de dag legde, van de gelegenheid ge-
bruik zou maken om aan de gouverneur-generaal aggressieve eisen te stellen?
De buitenwereld, maar in de eerste plaats de Japanse, de Amerikaanse en
daarnaast de Engelse regering, moest weten dat, wat ook in Nederland zou
geschieden, de gouvernementen van Nederlands-Indië, Suriname en de
Antillen (Curaçao) het Nederlands gezag zouden handhaven. Om terzake
geen enkele onduidelijkheid te laten bestaan, zond minister vall Kleffens
op 3 mei een brief aan de gezant te Londen, jhr. mr. E. F. M. J. Michiels van
Verduynen, waarin hij deze opdroeg om, zodra Duitsland Nederland zou
aanvallen, namens de minister aan alle Nedcrlandse diplomatieke posten
en aan de belangrijkste eonsulaten het volgende telegram te sturen:

'Oorlogstoestand met Duitsland ingetreden. Gelicf hiervan schriftelijk kennis
geven regering land uwer vestiging. Daarbij officieel vermelden dat, wat ook
lot van Nederland in Europa moge zijn, gouverneur-generaal Nederlands-Indië
evenals gouverneurs Suriname en Curaçao zowel volkomen bevoegd als in
staar zijn, administratie in die gebieden voortzetten en openbare orde naar
buiten en binnen handhaven, weshalve elke interventie van buiten door Neder-
landse regering wordt afgewezen. Gelief voorts verzoeken, geen beperkende
maatregelen nemen handelsverkeer en geldverkeer met niet door Duitsland
bezette delen van het koninkrijk en met name niet tegenover Nederlands-Indië,
Suriname, Curaçao die volgens ons staatsrecht evenals Nederland in Europa
afzonderlijke delen zijn van het koninkrijk, zodat de bezetting van een groter

1 In Brussel werd de waarschuwing door de pauselijke Nuntius (die aan de juistheid
van het bericht twijfelde) op 4 mei aan koning Leopold overgebracht en op 6 mei
aan generaal van Overstraeten. (R. van Overstraeten : A/bert l-Léopold III, p. 567)·
De Duitsers hadden de code van het Belgische gezantschap bij het Vaticaan
kunnen breken. Kort vóór 10 mei vingen zij twee van de telegrammen van dat
gezantschap op waaruit hun, na ontcijfering, bleek, 'tîass das gel/aue Datum der West-
offensive sclton. anderthalb Tag uor Beoinn verratc/I wurde:' (W. Schellenberg: Meinoireu,
p. p8). Volgens generaal jodl werd op 7mei een telefoongesprek van de Belgische
gezant bij het Vaticaan afgeluisterd (A.Jodl: Tagcbnclt, 7 mei 1940, rMT, dl. XXVIII,
p.428).
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