
CODEWOORD 'DANZIG'

twee landen zou niet aangetast worden; de twee regeringen zouden nog
in staat zijn, 'das Wohl ihrer Völker in letzter Stunde sicherztlstellen' - zij be-
hoefden daartoe niet meer te doen dan het hoofd in de schoot te leggen;
lieten zij dat na, dan zouden 'fijr die sich daraus ergebenden Polgen und für
das dann unvermeidiiche Blutvergiessen ... die Kó',ûglich-Belgische und die
Königlich-Niederländische Regierung ausschliesslich die Verantwortung zu tragen
haben.'l
Een overeenkomstig, veel korter memorandum werd voor het groot-

hertogdom Luxemburg klaar gemaakt.
Het voor de regeringen van Nederland en België bestemde stuk kreeg de

datering van 9 mei. Het gehele 'dossier' werd inderdaad vermoedelijk eerst
op die dag afgesloten: na zondag de sde drong von Ribbentrap er nog
enkele dagenlang bij het OKWop aan, te zorgen voor 'das Crescendo das
zu der Schlussapotheose führe1'l müsse'2-crescendo èn apotheose hebben wij
(maar het kan aan ons liggen) in het OKW -rapport vergeefs gezocht.
Eén punt uit von Ribbentrops memorandum verdient speciale aandacht:

het al gememoreerde slot. Dat slot behelsde immers een oproep om geen
gewapend verzet te bieden tegen de binnenrukkende Duitse troepen. Op
welk moment zou die oproep aan de Nederlandse regering kenbaar gemaakt
worden 1 De lezer kent het antwoord al: het zou de taak zijn van de impo-
sante Werner Kiewitz om, zo mogelijk precies op het uur waarop het offen-
sief ingezet zou worden, van koningin Wilhelmina te vergen dat zij opdracht
zou geven tot staking van de strijd.

De missie van Kiewitz

Werner Kiewitz, ambtenaar van de Duitse buitenlandse dienst met de rang
van gezant, diende, gelijk wij al vermeldden, in '40 als reserve-officier in
de Wehrmacht: in de buurt van Aken commandeerde hij een infanterie-
bataljon. Tot zijn verrassing werd hij eind maart naar Berlijn geroepen" (in
die tijd overwoog Hitler inuners, het offensief in het westen begin april in
te zetten). Kiewitz meldde zich bij de adjudant van generaal Keitel, chef

1 A.v., p. 19. s Verklaring, 12 dec. 1947, van F. Gaus, a.v., p. 125. 3 In zijn ver-
hoor op 8 dec. 1947 sprak hij van 'Ende April'; dat zulks niet juist kan zijn, blijkt uit
zijn eigen verder relaas ('VernehmuIIg des Wemer Kiewitz', 8 dec. 1947, a.v., p. 130).


