
CODEWOORD 'DANZIG'

Naast dit alles waren, door samenwerking van burgerlijke en militaire
instanties, van de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 mei af versperringen
geplaatst op de autowegen in het westen des lands.
Uit de berichten waarmee de KLM-vlieger Evert van Dijk een week na

de Duitse overval op Noorwegen teruggekeerd was uit Oslo, had men
geconcludeerd dat de Duitse ]vl1.b:rs-transporttoestellen met vrij geringe
snelheid op een klein oppervlak konden landen. Zou het hun wellicht
mogelijk zijn, onze autowegen als landingsbaan te gebruiken 1 De ministers
Dijxhoorn en van Kleffens die veel onderling overleg pleegden, waren,
vermoedelijk op zondagavond 2I april (nadat van Kleffens de zaak eerst
die ochtend met ir. Ringers besproken had)", tot een bevestigend antwoord
op die vraag gekomen, Dijxhoorn had toen omstreeks middernacht de
minister van waterstaat, Albarda, opgebeld en bij hem geïnformeerd of
daar iets aan te doen viel, Albarda had daags daarna de verantwoordelijke
directeur van de rijkswaterstaat, dr. ir. L. R. Wentholt, bij zich geroepen
en hem opgedragen, na te gaan, hoe men de autowegen kon versperren."
De zaak werd met generaal Winkelman besproken en deze legde haar aan
de commandant van de luchtverdediging voor, generaal Best. Ondanks
het feit dat omstreeks die tijd (wij weten niet precies, wanneer) een waar-
schuwing van Sas binnenkwam, dat het mogelijk was dat de Duitsers 'op
de grote wegen landden'ê, leek het generaal Best in hoge mate onwaar-
schijnlijk, dat de Duitsers dat inderdaad zouden doen - niettemin werd de
versperring der wegen in onderzoek genomen. Men kwam daarbij tot de
conclusie dat men op niet te grote onderlinge afstanden dwars over de
wegen gaten moest maken waarin men, als gevaar dreigde, betonnen
palen zou plaatsen," Toen evenwel in de vroege ochtend van dinsdag 7 mei
het stellige bericht uit Berlijn kwam dat de Duitsers woensdagmorgen
zouden aanvallen, was men met deze wijze van versperring (geen simpele
aangelegenheid l) nog niet begonnen.
Albarda hield het niet uit. Hij belde Dijxhoorn op en zei hem: 'Nu

wacht ik niet langer, maar ik ga vanmiddag met of zonder u maatregelen

1 Getuige E. N. van Kleffens, a.v., dl. II c, p. 291. • Getuige J.W. Albarda, a.v.,
dl. I c, p. 157. Albarda zei in 1948 dat de eerste gesprekken over dit onderwerp
'op de zondag na de inval in Scandinavië' plaats vonden, d.w.z. op 14 april. De
informatie over hetgeen op het vliegveld van Oslo geschied was, kreeg men evenwel
eerst in de week die op de rade begon (Getuige P. W. Best, a.v., p. 465). S Getuige
A. Q. H. Dijxhoorn, a.v., p. 592. Het is mogelijk dat dit punt, op 2 mei in de be-
spreking bij Hitler genoemd, al eerder onder ogen gezien was in militaire kringen
waarmee Oster contact had. • Getuige P. W. Best, Enq., dl. I c, p. 465.
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