
'Morgenvroeg bij het aanbreken van de dag'

InBerlijn had de Nederlandse militaire attaché, majoor Sas, die donderdag
even vóór half zes een ontmoeting gehad met kolonel Oster. Oster had hem
gezegd dat 'nu werkelijk de zaak afgelopen was': de bevelen voor de invasie
in het westen waren uitgegaan en Hitler had Berlijn verlaten. Maar er was,
aldus Oster, nog steeds de mogelijkheid, dat het offensief uitgesteld zou
worden, tien voor acht (half tien Duitse tijd) was, zei hij, het kritieke uur (of
hij ook goed ingelicht was!) : waren er dan geen tegenbevelen gegeven, dan
was het 'endgültig aus', 'Oster en ik', zo vertelde Sasaan de Enquêtecommissie,

'hebben toen samen in de stad gegeten. Dat was natuurlijk min of meer een
begrafenismaal . .. Ik ben om halftien met hem meegegaan naar het Ober-
kommando der Wehrmacht. Ik heb buiten in het donker gewacht, waarbij aster
na twintig minuten terugkwam en zei: 'Meitl lieber Freund, jetzt ist es wirkLich
aus. Es sind keine Gegen.bifehle gegeben. Das Schwein ist abgeJahren zur Westfront,
ietzt is est wirklich endgü/tig aus. Ho./Jentlich sehen wir 14I'IS nacn diesem Krieg wiedes' '-

een hoop die helaas niet in vervulling zou gaan.
Sas rende in looppas naar het Nederlandse gezantschap. Vaak al had hij

gewaarschuwd en telkens op goede gronden- maar nooit nog had de onver-
schrokken Oster hem zo gedetailleerde, zo nauwkeurige, zo definitieve in-
lichtingen gegeven: nu was er geen enkele reden tot twijfel meer. De Bel-
gische militaire attaché had hij allaten waarschuwen: aan deze gaf hij, het
gezantschap bereikt hebbend, onmiddellijk het van Oster ontvangen bericht
door.! Om geen minuut verder verloren te laten gaan besloot hij zelf tot een
ongewone stap: persoonlijk zou hij trachten, Den Haag te alarmeren en wel
telefonisch. Dat was wel riskant, gezien de mogelijkheid dat (en zeker op
die avond!) telefoongesprekken tussenhet gezantschap en Den Haag door de
Duitsers afgeluisterd zouden worden, maar Sas, zelf beroepsofficier, meende
dat elk uur dat men zijn waarschuwing eerder zou ontvangen, voor het
Nederlandse militaire apparaat van grote betekenis kon zijn. Men was op het
gezantschap wel onmiddellijk begonnen met het opstellen van een code-
bericht, maar het vercijferen vergde tijd; eemnaal in Den Haag ontvangen,
zou dat bericht ook weer ontcijferd moeten worden: al dat tijdverlies wilde
Sasvoorkomen. Na de Belgische militaire attaché ingelicht te hebben, nam
hij dus zelf de telefoon op en vroeg het ministerie van defensie in Den Haag
aan. Twintig minuten moest hij wachten voor het gesprek doorkwam, 'in

1Diens bericht bereikte later op de avond het ministerie van buitenlandse zaken te
Brussel (R. van Overstraeten. Albert l-Léopold III, p. 572).


