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had hij maar achterwege gelaten, 'want dan zou zij bang zijn geworden .. .' Op
dat moment hebben Römer en ik beiden 'Godverdomme!' geroepen en gezegd:
'En nu gaat u terug, vanmiddag, want u moet het wèl vertellen!' Ik weet niet
of hij 's middags nog teruggegaan is."

Donderdag 9mei waren Römer en Somer bij GS III niet de enige officieren
die vrij bleven van het gevoel van opluchting dat toen in ministeriële kring,
bij het departement van defensie en bij het Algemeen Hoofdkwartier merk-
baar werd en dat er, zoals wij al verhaalden, toe leidde dat aan het eind van
,demiddag aan alle commandanten bericht werd, dat in enkele buitengewone
gevallen aan militairen weer verlof verleend kon worden. De specialist voor
het verzamelen van inlichtingen betreffende Duitsland, kapitein Olifiers,
werd, als Römer en Somer, in de loop van die donderdag van uur tot uur
ongeruster: van de grens kwamen tal van berichten die op bijzondere activi-
teit aan Duitse kant wezen, het totale beeld van die berichten was anders dan
het ooit geweest was.ê Motoren ronkten, luide commando's werden gege-
ven, honden sloegen aan het blaffen. Was dit nu misleiding of waren het juist
tekenen van een komend offensief 1 Kapitein Rörner die aan het eind van de
middag op het punt stond naar huis te gaan ('S avonds om elf uur zou zijn
nachtdienst beginnen), zocht eerst nog generaal-majoor van Voorst tot
Voorst op en deze vond goed dat de berichten, zoals zij binnenkwamen, per
telex aan de voornaamste commandanten doorgegeven zouden worden,
maar zonder commentaar en zonder conclusie," D uswerden die commandan-
ten om vijf uur ingelicht dat in allerlei Duitse plaatsen vlak bij de grens blijk-
baar groot alarm gegeven was; om kwart voor zeven, dat de Duitse grens bij
Nijmegen een half uur eerder gesloten was dan normaal; om twintig over
zeven, dat bij Kaldenkirchen Duitse vrachtauto's met pontons waargenomen
waren, dat het aantal Duitse posten langs de grens uitgebreid was, dat er
Duitse troepenverplaatsingen waren in de richting van Aken en dat in het
Duitse grensgebied de 'algemene opinie' was: 'actie tegen Holland.f
Dat waren alles berichten ter informatie. Gelijk gezegd: geen woord

commentaar was er aan toegevoegd en geen enkele conclusie was er aan ver-
bonden. Dat veranderde ruim een uur na het laatste bericht. Om kwart voor
negen deed het Algemeen Hoofdkwartier aan de territoriale bevelhebbers
Friesland, Overijsel en Zuid-Limburg, aan de commandant van het veldleger,
aan de commandant van de luchtverdediging en aan de commandanten van

1 Getuige J. M. Somer, a.v., p. 390. 2 C. M. Olifiers, 20 jan. 1956. 3 Verklaring,
6 maart 1948, van R. Römer (Sectie krijgsgeschiedenis, archieven, groep III-2,
pak A). • Hoofdkwartier veldleger: 'Dagboek' (9-10 mei), p. 87 (a.v., groep
IV-2, map I).


