
TWIJFEL BIJ GS III

in omloop zijnde geruchten. Hij gaf de verzekering dat Duitsland tegen Neder-
land niets in het schild voerde.' 1

Maar de mededeling van Sas dan I Hoe kon men daar bevestiging van
krijgen I Iemand suggereerde dat men Sas zou opbellen. Het leek Somer
hoogst onwaarschijnlijk dat de Duitsers een telefoongesprek met het Neder-
landse gezantschap zouden doorlaten, maar het kon geprobeerd worden.
Het gesprek werd aangevraagd en zowaar (het was intussen tegen half elf
geworden): het gezantschap kwam aan de lijn, eerst de gezant, na hem Sas.
Van de Plassche had enige tijd tevoren een soort gesprekscode met Sas
afgesproken; daarbij aansluitend zei hij nu, volgens Sas (wiens relaas wij
volgen)

'met min of meer twijfel in zijn stem: 'Ik heb zulke slechte berichten vanje over
die operatie vanje vrouw. Wat is dat beroerd. Heb je nu wel alle dokters gezien?'

, Waarop ik, nu ik mij voor de tweede keer over de open lijn had blootgesteld,
kwaad ben geworden en onder meer heb gezegd: Ja, ik begrijp niet dat je me
onder deze omstandigheden nog lastig valt. Je weet het nu: de operatie daar
is niets meer aan te doen. Ik heb alle dokters gezien. Morgenvroeg bij het aan-
breken van de dag vindt het plaats.' Toen heb ik de telefoon op de haak ge-
smeten."

Na dit telefoongesprek stond het voor van de Plassche en voor generaal
Fabius zo vast als een huis, dat er geen sprake was van een onmiddellijk
dreigende invasie.
In tegenstelling tot Fabius meende van de Plassche dat een Duits offensief

tegen Nederland op zichzelf wèl hoogst waarschijnlijk was (zelfs Somer
erkent ditS), hij had kapitein Olifiers al ca. 20 aprilopdracht gegeven, het
complete archief van GS III in de ketels van de Haagse vuilverbranding in
vlammen te laten opgaan! - maar dat de Duitsers, uitstekende militaire
deskundigen als zij waren, aan de vooravond van een tegen Nederland
gericht offensief zouden toestaan dat de Nederlandse militaire attaché te
Berlijn tot tweemaal toe over een open telefoonlijn (de eerste keer in de
duidelijkste bewoordingen, de tweede keer in een doorzichtige gespreks-
code) dat offensief aankondigde - neen, dàt leek hem absurd.
Korte tijd na al die telefoongesprekken verlieten generaal Fabius en

overste van de Plassche het Algemeen Hoofdkwartier. 'Ik ga lekker nog een
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