
MAATREGELEN BIJ DE MARINE

al die havens werden gesloten, bij de sluitversperringen in de zeegaten
werden mijnenleggers gestationeerd, de kustverlichting werd bij het in-
vallen der duisternis niet ontstoken, bij Egmond gingen Nederlandse
onderzeeboten onder water op de loer liggen. Na het overleg met generaal
Winkelman verscherpte admiraal Furstner die voorzorgsmaatregelen: de
maritieme commandanten (Den Helder, Ijmuiden, Hoek van Holland,
Vlissingen) werden opgebeld en hun werd gelast, dat alle marine-strijd-
krachten tegen het aanbreken van de dag (ca. half vier: de zon zou om
kwart over vier opgaan) geheel paraat moesten zijn. Admiraal Furstner
bleef in het sta£kwartier op de Badhuisweg te Scheveningen overnachten,
de militaire wacht in de verschillende afdelingen werd er versterkt": men
vreesde aanslagen door Vijfde Colonnisten. Iets eerder op de avond had
luitenant-ter-zee Post Uiterweer de marine-attaché te Londen gebeld,
'zijn woorden', aldus die attaché, 'lieten geen twijfel. De volgende morgen
vroeg zou de invasie beginnen.P Kort na middernacht gelastte de marine-
staf nog, dat de watervliegtuigen van de Marineluchtvaartdienst die ver-
spreid en gecamoufleerd op het Brasemermeer lagen, onmiddellijk naar
de steigers gehaald en van hWI bommenlast ontdaan zouden worden;
zij moesten klaargemaakt worden 'voor het overbrengen van regerings-
personen naar het buitenland'." Hoe verstandig die voorzorgsmaatregel
was, zou binnen luttele uren blijken.
Evenals de chef van de marinestaf had de commandant van het veldleger

zonder nader overleg met de opperbevelhebber bepaalde voorzorgsmaat-
regelen genomen. In de loop van die donderdag had hij al een hogere graad
van paraatheid voorbereid, 's avonds, na ontvangst van de algemene telex-
waarschuwing ('van de grens komen zeerverontrustende berichten binnen'),
gelastte hij even vóór half tien o.m., dat de troepen in de Peel-Raamstelling
de volgende ochtend om vier uur geheel strijdvaardig moesten zijn; op
datzelfde uur moesten de brigades in de Betuwe en in het Land van Maas
en Waal alle voorbereidingen getroffen hebben om in zeer korte tijd de
stellingen volledig te kunnen bezetten." Bij de troepen in het Land van
Maas en Waal (vermoedelijk ook elders) werd toen in het holst van de
nacht, om één uur, réveille geblazen. 'In de schuur', schreef een der mili-
tairen later, 'was het een groot kabaal, de kapitein en de luitenant liepen
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