
'EEN AANVAL OP ENGELAND'

evenals de chef-staf van de landmacht, generaal-majoor H. F. M. van
Voorst tot Voorst, een militaire telefoon staan: binnen het half uur zouden
beiden op het Algemeen Hoofdkwartier terug kunnen zijn." Als verant-
woordelijk officier bleef daar de sous-chef van de landmachtstaf achter,
kolonel M. W. L. van Alphen.

*

Op de vliegvelden in westfalen stegen omstreeks één uur de Duitse bom-
menwerpers op. Zij koersten naar het westen, hoofdzakelijk hun route
kiezend over het IJselmeer en de Waddenzee. Men kon ze niet nauwkeurig
waarnemen: in de delen van het land die ze passeerden, stonden maar
weinig zoeklichten, De hemel was helder, maar het was de derde nacht na
nieuwe maan. Hier en daar ging het luchtafweergeschut vuren. Het zware
gebrom der motoren was duidelijk hoorbaar, veel van de toestellen hadden
trouwens de navigatielichten ontstoken. Kennelijk hadden zij tegen ons
land niets kwaads in de zin. Het overvliegen werd kort na half twee door
de posten van de luchtwachtdienst aan de Haagse centrale gemeld en die
centrale begon die meldingen over het gewone radionet om te roepen.
De weinigen die nog op waren en ze hoorden, dachten: 'Het zal wel een
aanval op Engeland zijn.'

*

Ook de commandant van de luchtverdediging, luitenant-generaal Best,
had op donderdagavond met generaal Winkelman overleg gepleegd:
omstreeks kwart over elven kwam hij op zijn stafkwartier terug, waar hij
verder de gehele nacht wilde blijven, Tussen middernacht en één uur be-
reikten hem daar berichten van luchtwachtposten uit Noord-Limburg dat
bij de grens (daar werden immers bomen opgeblazen) zware ontploffingen
hoorbaar waren. Zolang het donker was, behoefde generaal Best niet
beducht te zijn voor Duitse luchtaanvallen - maar als het ging dagen e Dan
moest de luchtmacht paraat zijn. Hij nam een ruime marge. Om kwart

1H. G. Winkelman: Memorie bij zijn brief van 8 juni 1945 aan de minister van
oorlog, Enq., dl. I b, p. 135.
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