CODEWOORD ‘DANZIG’

over vier zou, gelijk gezegd, de zon opkomen en een half uur eerder zou het
al licht zijn. Om drie uur was het nog donker. Welnu, even na enen gaf de
gencraal de order, dat alle gevechtsvliegtuigen (jagers en bommenwerpers —
de verkenners werden uitgezonderd), voorzover gevechtsgereed (sommige
toestellen waren in revisie) om drie uur op de vliegvelden opgesteld moesten
zijn, klaar voor onmiddellijk opstijgen.! Dat bevel werd per telex door-
gegeven, de commandanten van alle vliegvelden en de staven van de jager-
afdelingen werden telefonisch nog extra gewaarschuwd; bij het vliegveld
Ruigenhoek legde de dienstdoende officier de waarschuwing naast zich
neer,? bij de afdeling op het vliegveld Bergen werd verzuimd, haar aan de
commandant door te geven. Desondanks belde die commandant om kwart
voor drie generaal Best op: hij hoorde vreemde vliegtuigen in groten getale
overvliegen en wilde onmiddellijk met zijn jagers opstijgen. Generaal Best
gaf hem instructie: ‘Alleen starten op gezichtswaarneming.’® Het was toen
nog donker,

Omstreeks die tijd eindigde het overvliegen van de Duitse toestellen.

Dat overvliegen was aan generaal Best van meet af aan gemeld, zijnerzijds
had hij, vermoedelijk kort na half drie, het Algemeen Hoofdkwartier en de
ministers Dijxhoorn en van Kleffens ingelicht. Waarheen waren die toe-
stellen onderweg : De generaal was niet zeker van het antwoord. Een lucht-
aanval op Nederland zag hij als een aanval uit het oosten die onderdeel
zou zijn van een algemeen offensief dat men het eerst aan de grens zou op-
merken. Wat gebeurde aan die grens: Hij ontving geen berichten. Enkele
malen belde hij na half drie het Algemeen Hoofdkwartier op: alle lijnen
waren voortdurend in gesprek. Gebeurde er aan de grens iets ernstigs, dan,
zo nam hij aan, zou het Algemeen Hoofdkwartier hem stellig onverwijld
inlichten. Blijkbaar was er niets aan de hand — maar dan waren al die Duitse
toestellen naar Engeland onderweg. Dan moest men ook verwachten dat
zij weer via Nederland zouden terugkeren - maar, gegeven de afstand en
hun snelheid, zeker niet véér vier uur. Goed, om drie uur zouden alle
Nederlandse gevechtstoestellen klaar staan om op te stijgen, zodra iets ver-
dachts waargenomen werd. Pas om kwart voor vier zou het licht zijn: dan
zouden zij de strijd met die de neutraliteit schendende Duitsers kunnen
aanbinden 4
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