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verspreiding dat gekozen was, werkte te langzaam. Ware het gebeurde die
woensdagavond via pers en radio wereldkundig gemaakt, dan zou het
gehele militaire apparaat tijdig gealarmeerd geweest zijn; dat zulks nagelaten
werd, is des te vreemder omdat het Algemeen Hoofdkwartier die woensdag
moest aannemen dat er op zijn minst een gerede kans bestond dat de Duitsers
donderdagochtend zouden aanvallen.

*

X-Zeit voor het offensief tegen Nederland was, gelijk wij vermeldden,
bepaald op 3 uur 55. Wat hebben de Duitsers vóór dat tijdstip op Nederlands
grondgebied ondemomen IDat willen wij nu in bijzonderheden weergeven.
Wij beginnen in Zuid-Limburg.
Een snelle verovering van de bruggen bij Maastricht (de twee verkeers-

bruggen en de spoorbrug) was voor de Duitse troepen ook daarom nood-
zakelijk omdat zij op de kortst mogelijke termijn de parachutisten dienden
te bereiken die op Belgisch grondgebied een kilometer of vijf ten westen
en zuidwesten van Maastricht de bruggen over het Albertkanaal in handen
moesten zien te krijgen. Aan de Sondertrupps van de Abwehr (die, wat Maas-
tricht betrof, de laatste fase van hun opleiding in een kamp te Linnich ge-
kregen hadden) was eind april bericht gestuurd dat zij in geen geval vóór
12 uur 55 (drie volle uren vóór X-Zeit: 3 uur 55) de grens mochten overschrij-
den; bovendien mochten zij vóór 3 uur 55 niet van hun schietwapenen
gebruik maken." Die regeling werd, wat de Maastrichtse Wilhelminabrug
betrof (de grootste verkeersbrug), niet safe genoeg geacht. Op de avond van
9 mei was een Duits onderofficier met zes leden van 'Sport en Spel' in Wijk
aangekomen dat tegenover Maastricht op de oostelijke Maasoever ligt. Met
zijn zevenen moesten zij trachten, het opblazen van de Wühelminabrug te
voorkomen. Het gezelschap sloeg aan het drinken, vrijdagochtend vroeg
waren vijf van de zes Nederlanders zo beschonken dat zij niet aan de
overval konden deelnemen. De twee overigen werden omstreeks 3 uur 55
door de wachtcommandant van de brug aangehouden, de Duitser trok zijn
pistool en werd neergeschoten, de Nederlander rende weg.ê
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