
DE ACTIES TEGEN DE BRUGGEN

de verkeersbrug en de spoorbrug over de Maas; over die spoorbrug moest
een Duitse pantsertrein westwaarts opstomen.
Naar de verkeersbrug begaf zich een groep van vijftien man op weg

(met één 'Lan.deskundiger') die om 12 uur 55 over de grens glipte en, volgens
het Duitse rapport dat na de actie uitgebracht werd, om 3 uur 20 in Roer-
mond aankwam waar men (de gehele stad was gealarmeerd: militairen en
burgers liepen op straat) niet tot de brug kon doordringen. De groep werd
aangehouden en er ontstond een gevecht; ze nam zeven Nederlandse soldaten
krijgsgevangen, ontwapende hen en dreef hen vervolgens als bescherming
voor zich uit. Veel verder kwam de groep overigens niet: zij werd uiteen-
geslagen.'
Waarschijnlijk is het, dat naar die verkeersbrug (een object, weinig minder

belangrijk dan de verkeersbruggen bij Maastricht) nog een tweede Abwehr-
groep gezonden werd die in de Duitse documentatie (welke verre van
compleet is) geen spoor nagelaten heeft. Die groep moet het dan geweest
zijn welke kort na één uur in gevecht raakte met Nederlandse militairen
die in de Kapellerlaan (de weg naar St. Odiliënberg) bomen moesten op-
blazen die dwars over de weg zouden vallen. Die Z.g. 'verhakking' lag
tussen de huizen. Men stond even na enen op het punt de explosieladingen
te ontsteken (de burgers in de straat waren al gewaarschuwd), toen opeens
bevel kwam van de commandant van de Peeldivisie dat men nog wachten
moest. Die commandant was hogelijk bevreesd voor acties van een Vijfde
Colonne, maar meende dat men belangrijke objecten eerst mocht opblazen
of anderszins schade aan civiele eigendommen toebrengen, wanneer de
Duitsers met hun troepen de grens duidelijk overschreden hadden, Zijn
tegenorder wekte in de Kapelierlaan verwarring. Op dat moment zag de
verhakkingsploeg een troep van ongeveer dertig man naderen, sommigen
in het uniform van de politietroepen, 'de helmen leken Nederlandse (bleken
later van karton te zijn)'. Er ontstond een verward gevecht - tot die vreemde
troep even plotseling verdween als zij gekomen was." Het schieten was in
een groot deel van de stad te heren geweest.
Het voorval werd gemeld aan de commandant van het grensbataljon

bij Roermond en door deze om ongeveer twee uur aan de commandant
van de Peeldivisie en de commandant van het IIIde legerkorps." De comman-
dant van het grensbataljon dacht dat men te maken gehad had met een actie
van in Nederland wonende Duitsers of NSB' ers, niet van uit Duitsland
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