DE ACTIES TEGEN DE BRUGGEN

‘marechaussecs’ verklaard werd, dat de mensen die zij ‘opbrachten’, Duitse
deserteurs waren. Door de wachtpost aan de oostelijke oever werd het ge-
hele gezelschap doorgelaten (de brug die geheven was, liet men keurig
zakken), waarna het op een gegeven teken de Nederlandse militairen
op de westelijke oever met succes overviel. Die militairen konden de lont
van de explosiclading (een electrische ontstekingsleiding was ook hier nog
niet aangelegd) niet meer bereiken.!

Van de brug te Malden weten wij slechts dat ‘tien gewapende Duitsers
in burgerkleding’ cr zich bij verrassing meester van wisten te maken,? bij
de brug te Hatert kwam de Duitse overvalploeg te laat aan.?

Nu dan de laatste uit deze reeks Abwehr-operaties: die ter verovering van
de bruggen over de IJsel bij Westervoort en Zutfen.

Er waren twec Einsatztrupps voor aangewezen die zich zouden voordoen
als fietsende patrouilles van de Nederlandse politietroepen. Aan de uit-
rusting ontbrak nogal het een-en-ander: de ‘helmen’ waren weer van karton.
Hun ‘commandant’ was in het bezit van een marsorder naar Apeldoorn die
z.g. ondertckend was door de chef van de staf van de territoriale bevel-
hebber Overijsel (onder wie ook de verdediging van de Achterhoek ressor-
teerde). De twee grocpen zouden cen eindweegs dezelfde route volgen om
zich later te splitsen. Zij trokken volgens de Duitse gegevens om 1 uur 20
bij Elten over de grens, slopen in het donker met hun fietsen door de linie
van de grensposten heen en werden volgens de Nederlandse gegevens om
3 uur bij de aspergeversperring te Didam aangehouden: één ‘commandant’,
acht-en-twintig manschappen. De ‘commandant’ toonde zijn marsorder,
de Nederlandse luitenant die hem te woord stond, merkte de kartonnen
helmen en de afwijkende bewapening op. Hijj liet de troep niet door. Dat
deze zich toen passief gedroeg, was vermoedelijk gevolg van het feit dat de
twee Nederlandse gidsen welke zich bij de Einsatztrupps bevonden, er op
dat moment of kort tevoren tussenuit geknepen waren: de Duitsers kenden
de weg niet en daarmee was hun operatie mislukt. Zij werden op last van
de territoriale bevelhebber Overijsel (die telefonisch kort na drie uur ge—
waarschuwd werd) gevangen genomen en ontwapend.*

*

! Nierstrasz en A. van der Wiel: De verdediging van het Maas-Waalkanaal en de
Over-Betuwe, mei 1940, p. 22-28. *A.v., p. 31. ® A.v., p. 32-33. * Nierstrasz:
De krijgsverricltingen ten oosten van de IJsel en in de Ifsellinie, p. 13; X. Armee-Korps,
Oberkommando, Abt, I c: ‘Tatigkeitsbericht fiir die Zeit vom 10. Mai bis zum 23. Mai
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