CODEWOORD ‘DANZIG’

beginfase, in chaotische verwarring) nauwkeurig te rcconstrueren. Voor
wie nu die gegevens, met inbegrip van hetgeen wij over de Abwehr-operaties
vermeldden, overziet, is het niet moeilijk, tot de conclusie te komen dat het
al enige tijd v66r 3 uur 55 aan het Algemeen Hoofdkwartier zonneklaar
had moeten zijn dat de Welirmacht tot het offensief overgegaan was. Zo
haastig mogen wij evenwel niet oordclen. Vele, ja de meeste van de gevechts-
contacten die wij in het voorafgaande beschreven, werden aan de hogere
commandanten niet of te laat bericht en voorzover dic berichtgeving plaats
vond, trok men er vaak de conclusie uit, dat de grens slechts door kleine
Duitse patrouilles overschreden was, welker optreden nog geen onomstotelijk
bewijs leverde voor de inzet van een algenteen Duits offensief. De berichten
van de radiozendertjes aan de grens (die in veel gevallen in werking gesteld
werden) reikten niet ver — maar toch wel zo ver, dat de territoriale bevel-
hebber Friesland om 3 uur 20 indirect bericht ontving, dat de grens in
Zuid-Limburg overschreden was'; om 3 uur 30 zond de territoriale bevel-
hebber Zuid-Limburg een radiobericht naar het Algemeen Hoofdkwartier
dat in zijn gebied de grens overal overschreden was?; de Hengelose zender
werd om 3 uur 45 in werking gesteld.®

Intussen lag het zo, dat de territoriale bevelhebbers Friesland, Overijsel
en Zuid-Limburg in eerste instantie alleen vernamen (en ook dat nog
incompleet) wat aan de grens van Groningen-Drente, Overijsel-de Achter-
hoek en in Zuid-Limburg geschiedde; wat zich in de rest van Limburg
afspeelde, werd hoogstens aan de commandanten van de Pceldivisic en van
het IIde legerkorps gemeld. Geen van deze militaire autoritciten kon zich
een beeld vormen van het gehcel der gebeurtenissen. Dat geheel kon men
slechts op twee punten beter overzien: bij de staf van de commandant
veldleger, en vooral, bij het Algemeen Hoofdkwartier.

Welnu, de commandant van het veldleger hoorde maar bitter weinig.
Om 3 uur 15 vernam hij het gebeurde bij Didam; ongeveer om 3 uur 30
kreeg hij bericht dat de spoorbrug bij Roermond ‘bij de nadering van een
aantal burgers’ tot springen was gebracht — meer werd in die vitale uren in
het dagbock van het hoofdkwartier van het veldleger niet vastgelegd.®

Bij het Algemeen Hoofdkwartier kwam, aldus kapitein R6mer, tegen half
vier bericht binnen van marechausseeposten in Overijsel, bij Nijmegen en in
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