
Koningin en ministers

Van de mate waarin koningin Wilhelmina in de week die op zondag 5 mei
begonnen was, over de situatie geïnformeerd werd, weten wij in bijzonder-
heden weinig af. Er is intussen alle reden te veronderstellen dat zij frequent
inlichtingen kreeg. Veelvuldig contact was er tussen haar adjudanten en
de officieren van GS III; zelf zal zij, vermoedelijk meerdere malen per dag,
rechtstreeks of via de directenr van haar kabinet contact gehad hebben met
de ministers Dijxhoorn en van Kleffens alsmede met generaal Winkelman.
Zij verbleef in het Huis ten Bosch in Den Haag. Daar had, uit veiligheids-
overwegingen (Paleis Soestdijk lag tnssen de Grebbelinie en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie), ook het prinselijk gezin zijn intrek genomen.

Op donderdagavond 9 mei werd de eerste telefonische waarschuwing van
majoor Sas ('morgenvroeg bij het aanbreken van de dag') vermoedelijk
door luitenant-ter-zee Post Uiterweer die haar in ontvangst nam, door-
gegeven naar het Huis ten Bosch. Later in de avond verscheen er generaal
Winkelman, gewapend en met de helm op. De koningin had zich toen al in
haar vertrekken teruggetrokken. Winkelmans persoonlijke waarschuwing
droeg er, aan haar overgebracht, toe bij, dat zij besloot (zij verwachtte niet
anders dan dat Hitler het ook op haar persoonlijk gemunt had), de nacht
door te brengen in de schuilkelder die in de tuin van het Huis ten Bosch
gebouwd was' - ca. half twaalf begaf zij zich daarheen, korte tijd later
gevolgd door prinses Juliana, prins Bernhard en prinses Beatrix; freule Feith
droeg de slapende prinses Irene, negen maanden oud, op de arm mee."
In de schuilkelder was het benauwd, prins Bernhard kreeg er last van;

hij stond op en zocht zijn slaapkamer in het Huis ten Bosch weer op. Daar-
door werd hij, tegen half vier, als eerste door de adjudant van dienst gewekt
die toen van kapitein Römer het telefonische bericht ontvangen had dat de
Duitsers op drie plaatsen de grens overschreden hadden. De prins snelde
naar de schuilkelder; hij wekte de koningin," zij was het die zelf kort na
vier uur haar dochter wakker maakte met de woorden: 'Ze komen! Ze
hebben al veel vliegvelden gebombardeerd!'4

De koningin had die komst voorzien, ze had er zich innerlijk op ingesteld.
Geschokt was ze, maar niet verrast. 'Flink en strijdvaardig' - zo gedroeg

1 H. J. Pharf 18 maart 1960. 2J.J. G. Boot: Burgenteester ill bezettingstijd, p. 58.
Boot vernam dit in oktober' 40 van de brigadier van de rijksveldwacht die in de
nacht van 9 op 10 mei voor de vertrekken van de koningin op wacht gestaan had.
S Prins Bernhard, 6 april 1956. • Koningin Juliana, 23 mei 1958, en brief van de
koningin, sept. 1958.
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