TENTOONSTELLING IN AMSTERDAM

ze zich, aldus haar landmacht-adjudant, van het moment af dat prins
Bernhard haar geweckt had.! Het was toen nog schemering, maar de
hemel had zich al gekleurd aan de oosterkim.

Op donderdag 9 mei zou in de overigens lege zalen van het Rijksmuseum te
Amsterdam een grote tentoonstelling van Belgische schilderijen geopend
worden. Hoge Belgische gasten, onder wie de minister van onderwijs en
schone kunsten, zouden dcs avonds in de hoofdstad aanzitten aan een diner
waar de Nederlandse regering vertegenwoordigd zou zijn door de ministcr
van onderwijs, kunsten en wetenschappen, Bolkestein. De minister van
waterstaat, Albarda, zou hem vergezellen. Na het diner (dat in het Amstel-
hotel zou plaats vinden) zou Bolkestein in het Rijksmuscum de openings-
toespraak houden. In het begin van de middag vroeg hij zich evenwel af
of het voor hem als minister verantwoord was, Den Haag te verlaten. Hij
wist, als de andere ministers, dat er grote kans bestond dat de Duitsers een
of ander ulimatum zouden overhandigen waarover het kabinet een on-
middellijke beslissing zou moeten nemen. Hij belde zijn ambtgenoot van
defensie op. Vernemend dat hij naar Amsterdam wilde gaan, zei Dijxhoorn:
‘Dat kan niet meer.” Mede op Dijxhoorns advies raadpleegde Bolkestein
toen van Kleffens. Diens opinie was, aldus later Bolkestein, ‘dat ik daar niet
verstek kon laten gaan, want als deze tentoonstelling plotseling werd uit-
gesteld, wat voor indruk moest dit dan op het buitenland maken, want de
Belgen waren reeds onderweg.”? ‘Een plotseling wegblijven van onze kant
zal’, had van Kleffens ook gezegd, ‘onrust wekken bij het publick en de
Duitsers prikkelen.’

Bolkestein besloot te gaan. Zo ook Albarda die er zorg voor droeg, dat
het Amstelhotel in blijvende telefonische verbinding stond met Den Haag:
in een uur konden de beide ministers er terug zijn. Met de mogelijkheid
dat het kabinet voor spoedberaad bijeen moest komen, werd inderdaad
rekening gehouden. In Den Haag belde minister-president de Geer in het
begin van de avond alle nog niet ingelichte leden van het kabinet op ‘met
het verzoek, thuis ter beschikking te blijven in verband met een te ver-
wachten vergadering van de ministerraad.’ Intussen presideerde in Am-
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