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sterdam Bolkestein in rok maar met een hart vol zorgen aan de tafel der ere-
gasten. Nadien opende hij de tentoonstelling. Het was toen al middernacht.
Er was in het Rijksmuseum nog een groot banket aangericht ('heerlijke
wijnen, kreeft"), het feest werd door vele genodigden op de Amsterdamse
kunstenaars-sociëteit 'De Kring' voortgezet. Bolkestein had om één uur
afscheid genomen en was naar Den Haag teruggereden. 'Tegen ruim twee
uur', schreef hij, 'was ik in mijn Haags pension terug: doodop. Ik: strooide
mijn avondkleding over enige stoelen in de slaapkamer, te moe om ze
dadelijk weg te bergen, en duizelde in slaap.'2

*

Voor de minister van justitie, Gerbrandy, was die donderdag een drukke
dag geweest. Voor het eerst sinds 19 april was de Tweede Kamer weer in
vergadering bijeengekomen (van de honderd leden waren er acht-en-tachtig
aanwezig), hoofdzakelijk ter bespreking van een wetsontwerp dat hij medio
april ingediend had - een wetsontwerp dat de straffen op het verraden van
staatsgeheimen en op enkele andere misdrijven tegen de veiligheid van de
staat aanzienlijk wilde verhogen; bovendien had Gerbrandy in de met de
Kamer gewisselde stukken uitdrukking gegeven aan zijn voornemen om
verraders of staatsgevaarlijken die tot de hoogste straffen veroordeeld
zouden worden (vijftien jaar, maar in geval van oorlog zou dat levenslang
kunnen worden), naar Nederlands-Indië of naar de West over te brengen:
ze zouden (dat werd er niet bij gezegd, maar door ieder begrepen) dan niet
door de Duitsers bevrijd kunnen worden.

Dit voorstel ging de meerderheid van de Karner niet ver genoeg: zulks
was al gebleken bij het overleg in de Kamercommissie voor privaat- en
strafrecht: die meerderheid wenste de onmiddellijke wederinvoering van
de doodstraf die (zij was in het militaire strafrecht in geval van oorlog
gehandhaafd) in 1870 voor burgers afgeschaft was. Over het betrokken
ontwerp hadden in de Kamerzitting negen sprekers hun licht laten schijnen,
onder wie de NSB'er d'Ansembourg, aan wie, toen hij tegen de internering
van Rost van Tormingen protesteerde, door de voorzitter het woord ontno-
men was. De meesten dier sprekers hadden met klem van argumenten op de
wederinvoering der doodstraf aangedrongen ('te laat was men in Delle-

1 L. P.]. Braat: Omkranste hiaten, p. 109. 2 G. Bolkcstein: 'Herinneringen en
beschouwingen', p. Ia.
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