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dochter de volgende dag naar een familielid in Delft zouden gaan: het leek
Dijxhoorn gevaarlijk dat zij geheel alleen in huis zouden achterblijven.
Intussen had hij (wij maakten daar al melding van) telefonisch contact met
generaal Winkelman over de vernielingen ten oosten van Maas en IJsel. Om
half elf vertrok hij. 'Nooit', schreefhij ruim een jaar later,

'zal ik het ogenblik waarop ik afscheid van vrouwen dochter nam, vergeten.
Ik voelde dat we allen dachten: 'Wanneer zullen we elkaar terugzien? Zullen
we elkaar wel ooit terugzien?' Maar ik had haast, ik moest weg. Ik heb diepe
bewondering voor mijn vrouwen dochter, zo goed hebben zij zich gehouden.
Krachtig en flink stonden ze daar in de voortuin toen ik wegreed. 'Het aller-
beste, sterkte en houd je maar flink', klonk het over enweer.'!

Ten huize van de minister van buitenlandse zaken trof Dijxhoorn, be-
halve de minister en diens vrouw, twee hoofdambtenaren van het departe-
ment aan: de secretaris-generaal, Snouck Hurgronje, en de chef van de
afdeling diplomatieke zaken, van Royen; ook de directeur van het kabinet
der koningin, van Tets van Goudriaan, was aanwezig. Dijxhoorn moet
niet lang bij van Kleffens geweest zijn toen deze van Gorbrandy vernam
dat Gesondier Kiewitz, vreemd genoeg, niet was komen opdagen. Van
Kleffens was, gelijk wij al zagen, niet geneigd, dat feit optimistisch te inter-
preteren: daar waren de berichten die aan het eind van de middag van de
grens gekomen waren, te verontrustend voor. Bovendien was er de stellige
mededeling van Sas. Maar absolute zekerheid bood, meende men, dat alles
toch niet. Theoretisch was denkbaar dat wat men van de Duitse maat-
regelen opgemerkt had en dat ook het vreemd-openhartige bericht van de
militaire attaché te Berlijn vormen waren van Duitse camouflage. Er was,
alle sombere mogelijkheden ten spijt (of misschien juist daardoor) 'hoop
dat de bui zou overdrijven" - zoals, meende men, al zo vaak geschied was:
ook die woensdag, ook die donderdag. Een maand tevoren was aan Denen
en Noren een ultimatum overhandigd: zou ook Nederland er een ont-
vangen, Als Kiewitz niet kwam opdagen, moest men dan Zech verwachten,
Uur na uur verstreek - niets geschiedde. Men kreeg honger; mevrouw van
Kleffens bakte een paar spiegeleieren. Om twee uur (nog geen Kiewitz,
nog geen Zech) ging men uiteen - niet zonder een vleugje optimisme.
Dijxhoorn reed naar het departement van defensie op het Plein. In zijn
kamer was een veldbed opgeslagen. Zijn beide adjudanten, luitenant-ter-zee
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