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doende officier van het Centraal Luchtwachtbureau op. Hij begon 'uit te
leggen, dat het wel eens een Duitse aanval op Engeland zou kunnen zijn,
in welk geval het misschien verstandiger was, deze neutraliteitsschendingen
niet zo van de daken af te schreeuwen." Die explicatie was nog niet voltooid
toen het andere telefoontoestel begon te rinkelen. Post Uiterweer nam de
hoorn van de haak en wat hij vernam, bracht Dijxhoorn er toe, zijn uitleg
abrupt af te breken.ê
De vliegvelden Waalhaven en Bergen werden zwaar gebombardeerd.

*

Het was 3 uur 55 - X-Zeit.

1 Getuige A. Q. H. Dijxhoorn, Et/']., dl. I c, p. 292. 2 A. Q. H. Dijxhoom: 'De
dagen van 9-13 mei 1940" p. 24.
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