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Zondag 12 mel

Sinds lang hadden de Pinksterdagen in ons land een bijzonder karakter
gedragen: feestdagen waren zij, niet alleen op de kalender, maar ook en
vooral in de harten der mensen - feestdagen, van ouds, voor de Christelijke
gelovigen die op de eerste Pinksterdag, de Protestanten veelal in drukbezochte
kerkdiensten, de Katholieken in plechtige hoogmissen, bij de passages in de
Bijbel aanknoopten waarin verhaald werd hoe, bijna twintig eeuwen eerder,
in Jeruzalem de eerste volgelingen van de gekruisigde Jezus, in de woorden
van de oude Staten-vertaling, 'allen vervuld (waren) met de Heilige Geest
en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te
spreken'; Petrus had toen zijn eerste toespraak gehouden, 'en daar werden
op die dag hun toegedaan omtrent drieduizend zielen': het gold als het
begin van de verkondiging van de heilsboodschap van het Evangelie door
Jezus' eerste volgelingen, als eerste aanloop tot de verbreiding van het Chris-
telijk geloof over een groot deel der aarde.
Doch ook voor de niet-gelovigen hadden de Pinksterdagen een bijzondere

betekenis gehad: twee dagen had men vrij af in een bestaan waarin de periodes
van vakantie voor velen kort waren - vrijaf, terwijl het, anders dan met
Pasen, steeds volop lente of zelfs vroege zomer was; voor tienduizenden
waren het dan de eerste dagen waarop men met vrienden of vriendinnen,
met familieleden of clubgenoten de natuur introk. Viel Pinksteren vroeg, dan
stonden de bollenvelden in bloei, spoedig gevolgd door de boomgaarden.
En waren die Pinksterdagen zonnig geweest, dan keerden, laat op de tweede
Pinksterdag, rijen auto's en lange stoeten fietsers, velen met de tent achterop
gebonden, bruinverbrand naar de steden terug waar school of werk weer
wachtte. Het had alles tezamen Pinksteren in het nationaal bestaan en bij het-
verglijden der seizoenen een accent gegeven van rust niet alleen doch ook van
bezinning en levensvreugde.
Hoe anders in '40!
Op vrijdag IQ mei had, zoals wij eerder weergaven, het oorlogsgeweld in

schril contrast gestaan tot de zonnige dag: het milde lenteweer had de ab-
ruptheid, de wreedheid, de tegennatuurlijkheid der Duitse invasie onder-
streept. Een willekeurige zondag zou dat contrast reeds verscherpt hebben - de
Pinksterzondag deed zulks in versterkte mate. Velen waren er overigens (de


