PINKSTEREN

militairen in de eerste plaats, daarnaast burgers die door de oorlog getroffen
of anderszins uit hun normaal bestaan gestoten waren) die zich misschien
nauwelijks meer bewust waren wat voor dag het was. “Ten eerste wist je
niet’, schreef een van de tienduizenden die uit Amersfoort geg€vacueerd
waren, ‘dat het zondag was en dan nog Pinksteren ook, je wist amper wat
voor een dag het was.”> Anderen evenwel werden zich, veelal wellicht niet
zonder een innerlijke schok, bewust dat de derde oorlogsdag Pinkster-
zondag was — maar een dag die wel in de scherpst denkbare tegenstelling stond
tot wat Pinksteren voordien placht te zijn; een dag van oorlogsgeweld, van
klimmende nervositeit, van angstig uitzien naar bondgenootschappelijke hulp.

Hoe lang zou het land, op eigen zwakke krachten aangewezen, de strijd
kunnen volhouden?

Die 12de mei, die Pinksterzondag, bereikten, gelijk wij al vermeldden,
de Duitse tanks de Moerdijkbrug. De Duitsers veroverden voorts de Wons-
stelling die de Afsluitdijk dekte; zij voerden op enkele punten in de Betuwe
en op de Grebbelinie zwakke aanvallen uit waar wij in een volgend hoofd-
stuk op terugkomen, maar met hun hoofdstoot ten westen van Wageningen
wisten zij onder hevige strijd de helft van de Grebbeberg te veroveren, Dat
alles hebben wij thans in bijzonderheden te schetsen alvorens weer te geven
wat in het westen des lands geschiedde en welk effect het geleidelijk steeds

somberder beeld van de strijd in de kring der ministers had alsmede bij de
koninklijke familie.

De val van de Wonsstelling

Van de troepen die onder de territoriale bevelhebber Friesland ressorteerden
en die de provincies Drente, Groningen en Friesland op de rode mei zonder
veel strijd ontruimd hadden, was een deel niet naar Noord-Holland doorge-
zonden maar in de Wonsstelling achtergehouden om er de bezetting te ver-
sterken; het was een versterking van twijfelachtige waarde, ‘daar’, aldus
Nierstrasz, ‘de vermoeide, nieuw-aangekomen troepen allerlei overdreven
verhalen over de vijand vertelden, hoewel een deel hunner niet eens met
vijand in aanraking was geweest.’?

De Wonsstelling was zwak ; haar lengte was ca. acht kilometer; deugdelijke
bunkers ontbraken; wat in het open en vlakke terrein aan veldversterkingen

1 C. Ipenburg: Verslag over de evacuatie van Amersfoort, p. 9. * Nierstrasz: Den
Helder, p. 53.
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