ZONDAG I2 MEI

*hitte die Einnahme dieser Stellung erheblich mehr Zeit und vor allem Blut gekostet.
Das fiir den Angreifer villig deckungslose Gelinde und die umfangreichen Uber-
schwemmungen machten die Verteidigungsstellung besonders stark . . . . Die gefangenen
Hollinder waren froh dass der Krieg fiir sie zu Ende war. Sie wurden nicht miide,
itmmer wieder zu erzdhlen, wie unerhort es doch von ihren Vorgesetzten sei, dass sie
diese ‘schlechte’ Bunkerstellung verteidigen sollten. Aus dieser Einstellung heraus lasst
sich denn auch thr mangelnder Kampfwille erkldren.’*

Met dat al had de betrokken Duitse divisie haar eigenlijke doel: de Ves-
ting Holland, nog niet bereikt. De zware bunkers van Komwerderzand
waren intact, ja de bezetting ontving in de nacht van 12 op 13 mei nog enige
versterking in de vorm van ruim zestig militairen die enkele luchtdoel-
mitrailleurs en enig licht luchtafweergeschut meebrachten. Toen was ook het
gevaar al onderkend dat de Duitsers van haventjes als Stavoren en Lemmer uit
het IJselmeer zouden oversteken om bijvoorbeeld op de kust van Noord-
Holland te landen; om die oversteckpogingen (die inderdaad in de plannen
voor het Duitse offensief voorkwamen?) tegen te gaan, werd de zwakke
[selmeerflottielje versterkt. Zij bestond uit een uit 17 daterende torpedoboot
(de ‘Z 3’), een iets oudere kanonneerboot (de ‘Friso’) en een stokoude, ruim
zestig jaar tevoren in dienst gestelde overeenkomstige boot (de ‘Hefring’),
alsmede uit acht gevorderde, particuliere motorboten (die laatste van
moderner makelij maar uiteraard zeer licht bewapend); nu werden er drie
eenheden aan toegevoegd: een oude kanonneerboot (de ‘Brinio’) en twee
van de modemnste mijnenvegers, de ‘Abraham van der Hulst’ en de ‘Pieter
Florisz’. De flottielje (die onder bevel geplaatst werd van schout-bij-nacht
E. A. Vreede met standplaats Enkhuizen) was dus wel aanzienlijk krachtiger
geworden (de ‘Friso’ werd overigens die 12de mei na een Duitse bomaanval
tot zinken gebracht, de ‘Brinio’ beschadigd) — maar zij zou ook, aldus Beze-
mer, ‘zodra het slecht zou gaan met het verloop der oorlogshandelingen,
eigenlijk als een rat in de val’ zitten.®

Dat ‘slecht gaan’ liet niet op zich wachten.

Grebbelinie

Zoals wij in ons vorig hoofdstuk beschreven, was op zaterdag 11 mei de

1‘Die 1. Kavallerie-Division im Westen, 10.5.40-29.6.40° (CDIL,3. 0837). 2 Nier~
strasz: Den Helder, p. 96. ® Bezemer: Zij vochten op de zeven zeeén, p. 35.
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