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berg dat aan weerskanten van de holle weg lag, werd snel door de SS'ers
veroverd waarbij deze, na van de holle weg af naar boven geklauterd te zijn,
een reeks bunkers van achteren aanvielen. Van de Nederlandse verdedigers
werd een deel krijgsgevangen gemaakt, anderen renden westwaarts de
bossen in, naar de stoplijn, Weer anderen noordwaarts. Een klein deel van het
bastion en enkele bunkers op de zuidrand van de Grebbeberg werden door
de Duitsers ongemoeid gelaten: daar zaten de verdedigers nog op de dag
van de capitulatie, 14 mei.

Uit het gedeelte van de frontlijn dat van de Grebbeberg uit naar het
noordoosten boog, werden de Duitsers terwijl zij van Wageningen west-
waarts trokken, herhaaldelijk beschoten - ook dat gedeelte vielen zij dus
aan; de troepen die hier lagen, behorend tot het rrde bataljon van het 8ste
regiment infanterie, waren toen al ernstig-gedemoraliseerd door de schok-
kende verhalen van militairen van het Iste die noordwaarts gevlucht waren:
'overal trok men terug', zeiden sommigen.' Snel werd dat via de veldtelefoons
doorgegeven naar de commandant van het IIde bataljon, majoor Jacometti,
en via hem naar de regimentscommandant, overste Hennink, wiens com-
mandopost ingericht was in de bossen, niet ver van het viaduct over de spoor-
weginsnijding. Met het naar het noord-oosten ·buigend gedeelte van de
frontlijn hadden de Duitsers niet veel moeite: 'smiddags tegen vier uur hadden
zijde gehelelijn over een breedte van ongeveer anderhalve kilometer in handen.
Het was een beslissend succes. -
Nog diezelfde middag werd met enkele haastig bijeengeschraapte troepen

gepoogd, door middel van een tegenstoot het verloren gegane terrein te
herwinnen. Men had geen denkbeeld, hoe sterk de Duitsers eigenlijk waren;
de aangevallen troepen hadden nauwelijks berichten kunnen doorgeven;
de meeste commandanten op en bij de berg dachten dat slechts enkele brutale
rakkers door de frontlijn heengedrongen waren - één Rinke aanval onder
doortastende leiding moest toch voldoende zijn, hen te verdrijven!' We zullen
Zeer wel even uitgooien en er met de blanke klewang op ingaan', zei majoor
Jacometti, oud-officier van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger toen
hij, persoonlijk leiding gevend, met enkele tientallen militairen de eerste
tegenstoot ging inzetten." Eigen troepen die niets van die tegenstoot wisten,
namen van de stoplijn uit zijn groepje onder vuur. Gevaarlijker nog was het
vuur van de SS'ers van wie enkelen in de bomen post hadden gevat. Doden
en gewonden vielen, ook de majoor werd dodelijk getroffen - de eerste
tegenstoot werd opgegeven.
Het was toen omstreeks half zes.

1 A.v_, p. 269. • A.v., p. 272.
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