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ving van Amersfoort en uit het Gooi nog twee bataljons extra in de richting
van Rhenen gezonden had (één per fiets, één met auto's) en bovendien, uit
de buurt van Amersfoort, 6ók nog een afdeling zwaar veldgeschut, deed hij
weten dat hij dat alles niet nodig had. Beide bataljons arriveerden in de
nacht "an 12 op 13 mei in Doorn, één werd naar Baarn teruggezonden, zo
ook, naar de buurt van Amersfoort, de artillerie die nog onderweg was.'
Anders gezegd: generaal Harberts was van mening dat de beschikbare
krachten ruim voldoende waren om de Duitsers terug te werper. Als die
ellendige Nederlandse troepen maar vechten wilden! En wilden zij dat niet,
dan zouden zij gedwongen worden!
Aan een kapitein van de Koninklijke Marechaussee, W. Gelderman, die

op de lode met drie-en-twintig manschappen uit Arnhem naar Doom ge-
trokken was (daar bevond zich generaal Harberts' stafkwartier), gaf hij
opdracht, met veertien man (negen bleven 'Huize Doom' bewaken waar de
in '18 gevluchte Duitse ex-keizer Wilhelm II woonde") naar voren te gaan
en, na overleg met kolonel van Loon, een positie in te nemen waar hij 'ieder
die terugloopt en zich aldus aan zijn plicht tracht te onttrekken, onverbid-
delijk' zou kunnen neerschieten. Laat ons de kapitein volgen:

1 Nierstrasz: Veldleger, p. 544. 2 Er waren generaal Harberts door de regering geen
voorschriften gegeven met betrekking tot de behandeling van de ex-keizer. De
commissaris der koningin in de provincie Utrecht, jhr. L. H. N. Bosch ridder van
Rosenthal, had daar herhaaldelijk bij de regering op aangedrongen, minister-
president de Geer had tenslotte doen weten: 'Men zou daar eens over denken' (D. D.
Vollgraff: Verslag van een onderhoud, 1946, met L. H. N. Bosch ridder van Rosen-
thal, Enq., punt g-h, gestenc. bijlage 88, p. 17). Dus had generaal Harberts op JO mei
op eigen verantwoordelijkheid (getuige J. Harberts, Enq., dl. I c, p. 444) het gehele
lagere personeel van 'Huize Doorn' laten arresteren (Hoofdkwartier veldleger:
'Dagboek', 10 mei 1940, p. 96) en van allen die niet gearresteerd waren, een verkla-
ring op erewoord geëist en verkregen dat zij 'Huize Doorn' niet zouden verlaten
en geen enkele tegen Nederland gerichte handeling zouden bedrijven a.Harberts:
Aanvullend verslag, p. 9) - de door de ex-keizer ondertekende verklaring bereikte
minister Dijxhoorn nog voor zijn vertrek naar Engeland (Collectie-Dijxhoorn
map 'originele stukken'). Een aanbod van koning George VI van Engeland om
naar Engeland te komen, overgebracht via de Engelse legatie en de burgemeester
van Doorn (in eerste instantie buiten medeweten van de Nederlandse regering)
werd op 12 mei door de ex-keizer afgeslagen (S. von Ilsemann: Der Kaiser in Hol-
land, dl. II (1968), p. 341). Hitler had op 26 maart '40 opdracht gegeven, dat uit de
eerste Duitse troepen die in Doorn zouden aankomen, een geschikte officier ('nicht
General') aan 's keizers hofmaarschalk berichten moest dat de ex-keizer voortaan,
'wiejeder andere deutsche Staatsangehörige', onder bescherming van de Wehrmacht zou
staan; bezoeken aan de ex-keizer werden verboden (brief, 26 maart 1940, van
generaal Keitel aan generaal von Brauchitsch, CDI, 2.0538-39).
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