IN RHENEN

‘Reeds in de eerste straat van Rhenen aangekomen, trof ik troepen aan, gelegen
tegen de huizen en, naar hun zeggen, teruggeslagen door de vijand; zij hadden
geen moed meer, in de stelling terug te keren en hadden veel verhalen over
Duitsers die uit de bomen op hen schoten en met handgranaten wierpen . . .
Het gelukte eindelijk inderdaad, doch met veel moeite, deze totaal gedemorali-
seerde massa ongeveer anderhalve kilometer aan te trekken, over het viaduct
nabij het station Rhenen en verder omhoog in de richting van het Dierenpark . . .
Er waren geen commandanten bij deze soldaten. Ik beval steeds, vooruit te gaan
en ging vooraan; mijn personeel dreef de kudde naar boven, maar er zat geen
geest en geen wil meer in; dekking zoekende in de tuinen van de villa’s en achter
zware bomen langs de weg, kwamen wij slechts langzaam vooruit. Het werd mij
duidelijk dat ik deze soldaten zeker niet meer tot vechten zou kunnen krijgen;
het werd bovendien donker; het gerucht nam toe: ‘in de stelling vuurden de
Nederlandse troepen nu al op eigen troepen’ en iedereen zag wat bewegen en
wist zeker dat in elke boom de vijand loerde.”

Inmiddels had generaal Harberts, nog vé4r hij generaal van Voorst tot
Voorst omtrent het ‘annuleren’ van diens bevel ingelicht had, een eigen nieuw
bevel opgesteld. De tegenaanval stelde hij uit; eerst moesten onder leiding
van kolonel van Loon de Duitsers ‘definitief” tot staan worden gebracht
— daarna moest de kolonel de tegenaanval gelasten waarbij de bataljons van
de 2¢ divisie (hoeveel dat er waren, werd in het bevel niet vermeld) uit het
noorden zouden oprukken. ‘Alle doorgedrongen Duitse troepen’, zo heette
het kortaf, ‘moeten worden vernietigd.’? Het nader uitwerken van het bevel
werd aan kolonel van Loon overgelaten die, in zijn commandopost even ten
westen van Rhenen, nauwelijks wist wat, luttele kilometers oostwaarts, op
de Grebbeberg gebeurde.

Daar was, zoals wij al weergaven, omstreeks half zes de onder leiding van
majoor Jacometti ingezette eerste tegenstoot mislukt, Inmiddels had, tegen
vier uur, kolonel van Loon aan een compagnie van het zich weer in Rhenen
bevindend bataljon dat 2an het eind van de ochtend opdracht gekregen had,
samen met de groep der vluchtelingen de voorpostenstrook te heroveren
(‘het gereedmaken van de compagnie&n voor de afmars duurde enige uren’®),
order doen geven, een tweede tegenstoot uit te voeren. Om ongeveer zes uur
werd deze, even ten noorden van de straatweg over de Grebbeberg, van de
stoplijn uit ingezet maar al ‘bij de nadering van de doorgangen in de v66r
het front lopende hindernissen werd zodanig vuur ontvangen, dat de aan-
valsgroepen zich dekten en deels terugkropen.’® Een derde tegenstoot werd
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