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(het was donker geworden) om kwart voor negen ondernomen en om kwart
voor tien herhaald — niet alleen kwam men niet voorwaarts, maar soldaten
uit de stoplijn renden in paniek terug, schreeuwend dat de groep in het ge-
deelte van de stoplijn dat vlak bij de straatweg lag, door de Duitsers onder de
voet gelopen was. Het kostte de grootste moeite, te verhinderen dat de gehele
stoplijn benoorden de straatweg verlaten werd. Angstaanjagend was het
fluiten van de Duitse kogels — de Duitsers gebruikten projecticlen waar een
geperforeerd busje aan zat; het bracht een geluid voort, ‘dat de haren te berge
deed rijzen.”?

Bezuiden de straatweg was om half zes een tegenaanval ingezet; een deel
van een detachement dat ter versterking in de loopgraven van de stoplijn
aankwam, ‘zag de ten aanval voorwaarts rukkende mannen voor terugtrek-
kende Duitsers aan en opende daarop het vuur’; Duits vuur veroorzaakte
zware verliezen: men trok terug. Weer een ander bataljon, door kolonel van
Loon voorwaarts gezonden, marcheerde hier tot kort achter de stoplijn,
rukte er door heen, maar trok in verwarring terug, ‘in de bossen werd van
alle kanten geschoten.’? Een restant verzamelde zich bij het hotel ‘De Grebbe-
berg’ dat aan de straatweg lag, ongeveer 300 meter ten westen van de stoplijn
(zie kaart XXIX op pag. 252). Daar werd het in het donker om tien uur
overvallen door een groep SS’ers die, met grote driestheid en onverwachts
aanvallend, op de straatweg door de stoplijn heengebroken waren. Een van
de bataljonscommandanten van de SS-Standarte ‘Der Fiihrer’, SS-Obersturm-
bannfiihrer H. Wickerle (wij zullen hem in latere delen nog tegenkomen),
had namelijk besloten, na het invallen der duisternis zo ver mogelijk west-
waarts op te rukken; een man of honderd nam hij mee. Bij hotel ‘De Grebbe-
berg’ schoten zij enkele Nederlanders neer, vele anderen (onder hen officie-
ren) maakten zij krijgsgevangen. Verder rukten zij, ‘de gevangenen met zich
voerend en wat er van het ter plaatse aanwezige deel van het bataljon niet
was gesneuveld, gewond of gevangen genomen, verspreidde zich in het ter-
rein of trok terug op het viaduct bij Rhenen.’®

Die laatste vluchtelingen kwamen daar midden in de resten terecht van
weer een ander bataljon, oorspronkelijk ingedeeld bij de brigade B, dat kolo-
nel van Loon uit de buurt van Amerongen aangetrokken had. Het had niets
te eten gekregen, handgranaten waren niet uitgereikt, de commandant wist
niet waar de stoplijn lag.* In het begin van de avond was het bataljon de
Grebbeberg op gemarcheerd. ‘Er worden’, aldus een militair,

‘uitroepen gewisseld tussen bekenden als: ‘Hou je maar taai — het beste ~ tot
ziens — zet 'm op — witte muizen ~ etc.” De meesten echter gaan strak voor zich
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