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PANIEK BIJ HET VIADUCT

kijkend vooruit. Een hevig bloedende officier komt, gedragen door een dokter
en een ziekendrager, de berg af en wordt in een auto geholpen. Een voor-
proefje ....
Direct na het viaduct wordt halt gehouden en wordt ons gezegd dat we achter

de huizen om door een open veld in het bos moeten zien te komen. Tegelijk
klinkt een hevig lawaai en komt een span op hol geslagen paarden de weg af-
razen op ons toe. Er weerklinken schoten en de beesten storten dodelijk getroffen
neer ...
Nauwelijks bekomen van de sensatie of er komt een afdeling Hollandse

wielrijders in volle vaart ook de weg af Ze schreeuwen als gekken en zijn totaal
overstuur. Bij het viaduct worden ze echter door de marechaussee met blanke
sabel en revolver weer teruggedreven.'!
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Voorwaarts ging het bataljon, doch langzaam. Spoedig raakten de com-
pagnieën en binnen de compagnieën de secties door elkaar. In het donker
kon men elkaar niet zien; er werd gevuurd: men vuurde op elkaar. Op de
straatweg wisten Wäckerle en de zijnen ook uit dit bataljon krijgsgevangenen
te maken die zij voor zich uit dreven. 'Duitsers in aantocht!' Paniek ontstond
bij velen die er van hoorden. 'Schreeuwend, huilend, gedeeltelijk zonder
wapenen, kwamen', aldus kapitein Gelderman van de marechaussee,

'soldaten in wilde vlucht op het viaduct af. De eersten, ten getale van omstreeks
een paar honderd, trachtte ik te verzamelen; er waren officierenbij; ik gaf hun
opdracht, stand te houden en zich links en rechts van het viaduct in de loop-
graven op te stellen ... Het merendeel gehoorzaamde echter al niet meer en
stormde in wanorde verder; een gedeelte van mijn detachement verzamelde
hen verderop en schiep orde, zodat geen vluchtende bende later het gehele
legerkorps kon verontrusten. zelf sloot ik de brug met de aanwezige prikkel-
draadruiters en stelde mitrailleurs hier achter op; daarna sprak ik tot de wilde
massa aan de overkant van de spoorlijn en met mijn stem hield ik hen wellicht
een kwartier in bedwang; ik bezwoer hen, stand te houden en steeds vooruit
te gaan; zij konden niet terug, daar zij anders in mijn vuur lagen. Enige ogen-
blikken bleef het nog stil aan de overkant, toen begon een stormloop op het
prikkeldraad, de zware mitrailleurs openden op mijn bevel het vuur; ogen-
blikkelijk week de donkere massa en de brug bleef toen vrij."

'Vele slachtoffers' waren gevallen." Anderen verdwenen in de bossen,
weer anderen verscholen zich in de huizen ten oosten van het viaduct ofkro-
pen, buiten bereik van kapitein Geldermans mitrailleurs, dwars door het
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