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prikkeldraad de spoorweginsnijding over. Wickerle slaagde er in, viak bij
het viaduct een timmerfabriek te bereiken (zie kaart XXIX op pag. 252),
daar zette hij zich vast, daar blééf hij zitten; tweemaal werd hij die nacht ge-
wond.!

Zo waren dus alle Nederlandse tegenaanvallen (alle ingezet zonder enige
steun van de eigen artillerie, zonder codrdinatie, zonder overleg) op niets
uitgelopen. De stoplijn was nog grotendeels bemand, maar door onvolledige,
als los zand aan elkaar hangende kleine eenheden (het artillerievuur had de
meeste telefoonverbindingen vernield, soms hadden Nederlandse militairen
dat gedaan door in de sleuven waarin de kabels lagen, dekking te zoeken?) en
de Nederlandse artillerie vaurde uitsluitend op de voorpostenstrook, niet op
de oostelijke helft van de Grebbeberg die de Duitsers in handen hadden —
majoor Landzaat, commandant van het Iste bataljon van het 8ste regiment
infanterie, had ’s middags, toen de tegenstoten in voorbereiding waren, ver-
zocht, niet op die oostelijke helft te vuren en dat verzoek werd nimmer inge-
trokken.?

Met veel moeite, onder een immense verwarring, plaatselijk met kleine
panicken slaagde men er tijdens de nacht in, enkele bataljons (waaronder de
twee reservebataljons van de 2de divisie) in stelling te brengen achter de
spoorlijn en in het gebied verder noordwaarts. Veelvuldig schoten zij op
door het terrein terugtrekkende Nederlandse troepen die zij voor Duitsers
hielden. Voorraden hadden die bataljons niet bij zich: geen voedsel, geen
extra-munitie, geen verbindingsmateriaal; commandoposten werden om de
haverklap verplaatst zonder dat ondercommandanten ingelicht werden;
trouwens, vé6r de troepen hun posities ingenomen hadden, was meestal hun
moreel al aangetast door het gieren en de ontploffingen der granaten, door
het vuren dat men hoorde, door de enerverende geruchten, door de lichtsig-
nalen die men zag of meende te zien en, sterker misschien nog, door de zich
allerwege openbarende symptomen van een snel om zich grijpende, totale
desorganisatie.

Wat zou de dag van morgen brengen?

Voor kolonel van Loon, commandant van de 4de divisie, had die Pinkster-
zondag een katastrofaal verloop gekregen. ’s Morgens hadden generaal Har-
berts en hij geen moment aangenomen dat de Duitsers diec daags tevoren de
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