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‘een verwarde en gedrukte stemming; de gedachtenwisseling maakte op mij de
indruk van een richtingloos, besluitloos en doelloos gepraat. Bevelen voor de
aanvalstroepen (laat staan bevelen voor de tegenaanval) waren nog niet gegeven,
er was zelfs nog geen besluit gevallen. Men confereerde o.a. nog over de vraag,
wie nu eigenlijk bevelen moest geven.”

De chef van de staf van kolonel van Loon gaf toe, ‘dat hij geheel dp was en
niet meer geregeld kon denken’ — kapitein Fiévez nam zijn taak over en kolo-
nel van Loon vond goed dat de doortastende kapitein (die beweerde, ‘gevol-
machtigde’ van de commandant veldleger te zijn) de nodige bevelen zou op-
stellen.? Veel inzicht in de situatie had ook kapitein Fiévez niet; alle bevelen
had hij al uitgewerkt toen hij ‘plotseling’, van de Grebbeberg af, overste
Hennink aan de lijn kreeg — ‘ik wist niet anders of heel 8 R.I. was uiteenge-
slagen, ontbonden en verdwenen.’® Goed, een deel van 8 R.I. was nog aan-
wezig: dan zou de tegenaanval (de afgrendeling van de spoorweg achtte
kapitein Fiévez voldoende verzekerd) dwars door het gebied van het 8ste
regiment infanterie heen gaan. Voor die aanval wilde de kapitein vier batal-
jons gebruiken: drie van de brigade B en één uit de reserve van de 2de divisie;
die vier bataljons zouden in de nacht bij Achterberg geconcentreerd worden
om dan, tegelijk met het Engelse bombardement, om 3 uur 45 (maar dat
moest 4 uur 30 worden: eerder zouden de bataljons niet klaar staan), van het
noordwesten uit de Grebbeberg van Duitsers te zuiveren — weer zonder veel
hulp van eigen artillerie: ‘geen inleidende beschieting’, gelastte kapitein
Fiévez, ‘geen rechtstreekse steun’; weél mocht gevuurd worden op het ge-
deelte van de frontlijn dat in Duitse handen was.?

’s Avonds om tien uur was het bevel klaar.5 Toen had het telefoongesprek
met overste Hennink plaats, gevolgd door reeksen andere gesprekken, door
overleg met de artillerieccommandant van de 4de divisie, door instructies aan
ordonnansen, enzovoort, enzovoort — één uur was het, voor kapitein Fiévez
kolonel van Loons commandopost verliet. Een half uur later was hij weer
bij generaal Harberts in Doorn. Diens stafkwartier kwam hij slechts met
moeite binnen: overal, zo kreeg de kapitein van de wachtposten te horen,
was de Vijfde Colonne in actie.

‘De generaal was zeer terneergeslagen. Hij zeide mij dat, indien de tegenaanval

geen succes zou hebben, alles afgelopen zou zijn . .. Voorts sprak de generaal
over verraad. Zelfs officieren van zijn staf stonden onder verdenking ... De

1Av. 2Av. %Av,p.158. *A.v., p. 157. °C. Steenhouwer: ‘Verslag om-
trent het optreden van de kapitein van de generale staf A. H. . L. Fiévez op de 12de
en 13de mei 1940’ (3 juli 1940) (Sectie krijgsgeschiedenis, archieven, groep IV—2,
map 1).
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