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verloren ~ en toen het dan eindelijk tot strijd kwam, waren het de Duitsers,
niet de Nederlanders die aanvielen.

In Rotterdam-zuid en elders op het eiland IJselmonde had generaal Student
ongeveer honderd vrachtauto’s weten te vinden; daar laadde hij een heel
bataljon Fallschirmjiger in, drie batterijen artillerie en een hoeveelheid pantser-
afweergeschut gaf hij mee; ca. één uur ’s middags passeerde de colonne de
grote verkeersbrug over de Oude Maas en kort nadien gingen die verster-
kingen onder Students persoonlijke leiding tot de aanval over: zij veroverden
het station Dordrecht met naaste omgeving.? Een gashouder vloog er in
brand en verlichtte, toen het donker werd, de gehele omgeving. Richting
Wieldrecht was er geen doorkomen meer aan.

Veel emnstiger nog was, dat ’s middags om kwart voor vijf de uit lichte
pantserwagens bestaande verkenningsafdeling van de 9de Panzer-Division
de Moerdijkbrug begon te passeren. Een Nederlandse vaandrig die ’s mor-
gens krijgsgevangen gemaakt was, zag die pantserwagens ongeveer een
kwartier later op de autoweg midden op het Eiland van Dordrecht langs
komen. Die vaandrig kreeg van de Duitse commandant ter plaatse opdracht,
zich naar de bevelhebber van de Nederlandse troepen op het Eiland te bege-
ven en deze aan te raden, zijn verzet op te geven. Als bevelthebber trad toen
de commandant van de Lichte Divisie op, kolonel van der Bijl, die inmiddels
naar het Eiland overgestoken was en zijn commandopost in Dubbeldam
gevestigd had, twee-en-een-halve kilometer ten zuidoosten van Dordrecht.
Daar meldde zich de vaandrig.

Uiteraard legde de kolonel de Duitse raadgeving naast zich neer. Het bin-
nengekomen bericht gaf hij telefonisch onmiddellijk aan de commandant
van de Vesting Holland, generaal van Andel, door. Wellicht zei hij daarbij
aan de generaal niet duidelijk, althans niet duidelijk genoeg, dat de vaandrig
de Duitse pantserwagens met eigen ogen gezien had ~ in elk geval was
generaal van Andel geen moment bereid aan te nemen dat zich inderdaad al
Duitse pantserwagens op het Eiland van Dordrecht bevonden. Hij had van
generaal Winkelman vernomen, dat Franse pantserwagens naar de Moerdijk-
brug zouden doorbreken (dat de Franse pogingen op 11 en 12 mei mislukt
waren, wist het Algemeen Hoofdkwartier niet) en hij meende dan ook met
stelligheid te kunnen meedelen dat die Franse pantserwagens de volgende
ochtend bij Moerdijk zouden verschijnen.? Duitse pantserwagens? Onmoge-
Lijk!

Had de vaandrig dan een gefingeerd bericht overgebracht? Er werd kolo-
nel van der Bijl niet veel tijd gelaten, zich in die puzzle te verdiepen. Tegen

! Nierstrasz: Zuidfront Vesting Holland, p. 111, 117. 2 A.v., p. T18-19.
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