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EILAND VAN DORDRECHT

zeven uur werd hem namelijk bericht dat overste Mussert, de Dordrechtse
kantonnementscommandant, op dringend verzoek nota bene van zijn eigen
adjudant, wegens onbetrouwbaarheid afgezet was door de commandant van
de Nederlandse troepen in Oost-Beijerland: kolonel van der Bijl moest on-
verwijld naar Dordrecht gaan om de overste zijn ontheffing mee te delen.
Van die ontheffing werd ook generaal van Andel verwittigd; geen reden
hebbend om aan de betrouwbaarheid van overste Mussert te twijfelen,
maakte deze haar ongedaan - wel stelde hij de overste rechtstreeks onder
bevel van kolonel van der Bijl.1 De kolonel was inmiddels naar Dordrecht
vertrokken. Geen eenvoudige opgave! Tussen Dubbeldam en Dordrecht
zaten al Duitsers. Hij had dus besloten (zie kaart XXX op pag. 269) met zijn
gevechtsstaf via een omweg naar Dordrecht te gaan, namelijk via de spoor-
brug ten westen van Sliedrecht, waarna hij met de Papendrechtse veerboot
naar Dordrecht zou kunnen oversteken. 's Avonds laat kwam hij in Papen-
drecht aan, 'de pont bleek aan de Dordtse zijde te liggen en niet te varen."
zulks betekende, dat de commandant van de Lichte Divisie gescheiden

was van het Eiland van Dordrecht en van alle daar opgestelde Nederlandse
troepen die, wel verre van tot de aanval te kunnen overgaan, op de rzde mei
in de verdediging gedrongen waren en het op de 13de nog veel zwaarder te
verduren zouden krijgen. Generaal van Andels ongeloof was namelijk op
niets gebaseerd geweest; in de avond van Pinksterzondag bevonden zich
op het Eiland van Dordrecht niet alleen de verkennende lichte pantserwagens
maar ook de eerste zware tanks van de ode Panzer-Division.
De Nederlandse troepen trokken zich in de nacht van 12 op 13 mei in de

Dordrechtse binnenstad terug. Ze waren moe, uitgehongerd, gedemorali-
seerd; ze begrepen er niets van, dat geen enkele aanvalsactie geslaagd was:
zaten er dan overal verraders? Ze hadden van de Luftwaffe het ene toestel na
het andere zien overkomen - geen enkel Nederlands, geen enkel Geallieerd
vliegtuig was komen opdagen.

*

Uiteraard hadden de Nederlandse troepen die, tegenover Willemsdorp, op
Beijerland aan de westelijke oever van de Killagen, in de namiddag de
pantserwagens gezien die de Moerdijkbrug gepasseerd hadden. Waren het

1 Kamerling: Vesting Holland ••• luchtlandingstroepen, p. 18. 2 Nierstrasz: Zuid-
front Vesting Hol/and, p. 121.


