
ZONDAG 12 MEI

Franse of Duitse? Dat kon men niet waarnemen. Het zekere voor het
onzekere nemend, besloot de betrokken commandant, zijn artillerie in te
zetten. Generaal Winkelman had op 10 mei pogingen om de Moerdijkbrug-
gen met kanonvuur te vernielen, verboden - niet verboden was, te vuren op
de noordelijke landhoofden van die bruggen. Daartoe werd op 12 mei tegen
half zes' s middags overgegaan en het vuur werd tot in de namiddag van 13
mei met inspanning van alle krachten voortgezet. Dat geschiedde ondanks
het feit dat het gebied waar de batterijen opgesteld stonden (zie kaart XXX
op pag. 269), in de vroege avond van 12 mei door ruim twintig Duitse
bommenwerpers gebombardeerd en beschoten werd. Zulks was gevolg van
het feit dat de Duitse commandant te Willernsdorp, toen's middags enkele
zwakke Nederlandse patrouilles korte tijd over deKilop het Eiland van Dor-
drecht verschenen waren, meendedat, van Beijerland uit, een grootscheepse
landing op het Eiland aanstaande was, waarbij een heel Nederlands regiment,
versterkt met Engelse troepen, ingezet zou worden": onzekerheid wat de
vijand in het schild voerde, kwam niet alleen bij de Nederlanders voor!
Wat de artillerie-beschieting betreft waar wij van repten, moet nog ver-

meld worden dat, bij het zenden van aanvullende munitie naar de betrokken
batterijen, van Nederlandse kant een operatie ondernomen is die wij tot de
stoutmoedigste rekenen die de meidagen kenden.

Op zaterdag I I mei was twaalf ton munitie, bestemd voor de batterijen
in Beijerland, met vrachtauto's in Gorinchem aangekomen. Hoe kreeg men
die twaalf ton te bestemder plaatse? De munitie werd in een motorschip
geladen, 'De twee gezusters', dat met schipper A. van Meeteren aan het roer,
onder commando van de zeemilicien eerste klasse G. Fongers en met de zee-
milicien tweede klasse M. de Vries als bemanningslid, trachtte, brutaalweg
onder de door de Duitsers bezette spoorwegbrug en verkeersbrug tussen
Dordrecht en Zwijndrecht door te varen. Hevig vuur dwong het schip, naar
Gorinchem terug te varen waar inmiddels twee vaartuigen uit N umansdorp
aangekomen waren die op de Nieuwe Merwede fel door de Duitsers waren
beschoten. Weer stak 'De twee gezusters' van wal, opnieuw met de onver-
schrokken van Meeteren aan boord, maar ditmaal met een bemanning van
militaire vrijwilligers: Fongers (die wij al noemden), de sergeant van de
Vaartuigendienst J. H. van Haaften en pontonnier B. van den Berg als
stuurman. De torpedoboot 'Christiaan Cornelis' (die op 10 mei bij Nijmegen
gelegen had) voer mee, zulks onder bevel van de reserve-Iuitenant-ter-zee
derde klasse H. Aschmoneit. Het gehele transport stond onder bevel van de
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