ROTTERDAM

Drie pantserwagens hadden, schreven wij, overste Wilson die zondagochtend
naar Rotterdam begeleid. De overste was minder vatbaar voor geruchten
dan andere officieren; hij vroeg zich af of zich op de autoweg Rotterdam
Delft nog wel Duitsers bevonden; in het begin van de middag gaf hij een
van de drie pantserwagens opdracht, via die weg naar Delft te rijden. De
wagen werd ter hoogte van Overschie beschoten maar wist Delft verder
ongehinderd te bereiken. Wat er aan wrakken van Duitse transporttoestellen
op en bij de weg lag, was leeg en verlaten. Bij Delft was dat om ongeveer
half drie bekend. Desondanks werd een order van de commandant van de
1ste divisie om langs de autoweg van Delft uit een aanval in de richting van
Rotterdam in te zetten, niet gewijzigd; vermoedelijk was zulks gevolg van
het feit dat parachutes die men tussen Delft en Rotterdam zag dalen, als
bewijs gezien werden dat nieuwe parachutisten bezig waren te landen. In het
begin van de avond (zie kaart XX VI op pag. 239) werd de opmars richting
Rotterdam ingezet; men vorderde drie tot vier kilometer; op de parachutes
werd druk gevuurd; Overschie werd niet bereikt.

Gelijk vermeld, had generaal Kesselring laat op de avond van de 1ode mei
aan de verspreide resten van de 22ste Luftlande-Division bevel gegeven,
‘auf den Platz siidlich Delft zuriickzuziehen’; de Duitsers die zich toen op
de autoweg bezuiden Delft bevonden, waren evenwel niet siidlich Delft
gebleven, maar op de 11de een eindweegs zuidwaarts getrokken om op
de 12de in Overschie aan te komen — van daaruit hadden zij de door overste
Wilson uitgezonden pantserwagen onder vuur genomen. Er waren in
Overschie geen Nederlandse troepen aanwezig om verzet te bieden. ‘Kein
Widerstand seitens der Einwohner’, noteerde later een der Duitse officieren,
‘sondern nur erstaunte, veringstigte Gesichter.® Op de 12de trokken ook andere
Duitsers naar Overschie: kleine groepjes uit het Westland en de grotere, door
generaal von Sponeck gecommandeerde groep. Deze had, zoals wij zagen,
een nachtgevecht geleverd in Wateringen; op de 12de kon hij aan een om-
singeling door Nederlandse troepen ontkomen; ’s avonds werd Overschie
bereikt waar men, tot wederzijdse verbazing®, op de volgende dag (13 mei)
de van de autoweg bij Delft atkomstige groep aantrof.

De Duitse luchtlandingstroepen die nog tussen Den Haag en Wassenaar
in de duinen zaten, werden die Pinksterzondag met rust gelaten. Op de groep
die zich in het dorp Valkenburg verschanst had, werden daarentegen nieuwe
aanvallen uitgevoerd. Van de richting Katwijk uit wist men eerst ’s morgens,
daarna ’s avonds Valkenburg weer dicht te naderen voor men week voor het

! Kamerling: Vesting Holland . . . luchtlandingstroepen, p. 266-67. 2 ‘Bericht iiber den
Einsatz der Kampfgruppe-Wischhusen’ (CDI, 30.1014). °* A.v., 30.10I5.
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