ZONDAG I2 MEI

Duitse vuur; tegen het einde van de middag werd, maar nu it het zuid-
westen, door weer een ander bataljon een aanval ingezet — dwars door de
weilanden. Het bataljon stiet op een tochtsloot die zeven meter breed was;
palen en hekken werden al uit de weilanden getrokken om een soort brug
te improviseren toen onverwachts bericht kwam dat de commandant Ves-
ting Holland, generaal van Andel, verboden had dat sterke eenheden aan-
vallen zouden uitvoeren op verspreide groepen Duitsers — bedoeld was:
kleine groepen, maar dat verbod werd, al te mechanisch, ook toegepast op de
actie die gevoerd werd tegen de grote groep bij Valkenburg. Het nog bij de
tochtsloot in dekking liggend bataljon moest dus terug; het kwam bij die
terugtocht onder zwaar Duits mitrailleurvuur te liggen. ‘Dit had ten gevolge’,
aldus Kamerling,

‘dat de terugtrekkende manschappen het open polderterrein sprongsgewijze van
sloot tot sloot doorschreden, dat talrijken lange tijd dekking bleven zoeken in de
sloten, en sommigen zelfs, zolang het licht bleef, niet te bewegen waren, die
dekking te verlaten . . . Dodelijk vermoeid, doornat en zonder dat een warme
maaltijd en droge kleding werd verstrekt, ging men de derde oorlogsnacht in.’t

Bij al die mislukte acties tegen de Duitsers in Valkenburg (enkele kleinere
die ook niets uithaalden, slaan wij over) sneuvelden die dag aan Nederlandse
kant tien militairen.

De 12de mei was (wij maakten er in een eerder hoofdstuk al melding van) in
Den Haag een dag van intense verwarring. De angst voor de Vijfde Colonne
naderde er een climax. Geen enkele werkelijke Vijfde Colonnist was er, voor-
zover bekend, in actie — des te talrijker waren de acties die men tegen ver-
meende Vijfde Colonnisten ondernam. Hoe druk er ook in de straten gepa-
trouilleerd werd, de berichten en geruchten omtrent de geheimzinnige acti-
viteit van een blijkbaar alom aanwezige binnenlandse vijand bleven binnen-
stromen en tegen het einde van de dag leek het generaal van Andel geraden,
alle in Den Haag opererende Nederlandse militairen ter verhoging van hun
slagvaardigheid onder eenhoofdig bevel te plaatsen. Met dat bevel werd de
inspecteur der infanteric belast, generaal-majoor W. F. A. Hackstroh, een

1 Kamerling: Vesting Holland . . . luchtlandingstroepen, p. 276-77.
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